
 

 

 

 

 

 
24 december 2023, 26e jaargang, week 52                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
Voorganger mevrouw I. Lamers, ’s-Gravenzande. 4e Advent. Gezamenlijke dienst. 
Organist ochtend Aart van Muijen, avond Matthijs van den Bent 
Ouderling van dienst Peter Bouman 
Bloemengroet familie H. Keur 

 

COLLECTES  
1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters, uitgangscollecte Zonnebloem Breda. 

UITGANGSCOLLECTE 
Op vele manieren is Stichting De Zonnebloem er al meer dan 70 jaar voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Denk aan bezoekjes aan huis, maar ook aangepaste vakanties en dagjes uit. 
Uw donatie is van harte welkom! 
 

WELKOM IN DE KERK                                                                                                                                        
Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u 
zich van harte verbonden. 
 

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 24 DECEMBER 
De vierde en daarmee laatste Adventszondag. Een gezamenlijke kerkdienst samen met de mensen 
van De Ontmoeting. De zondag heeft in de oude kerkelijke traditie een bijzondere naam: Rorate 
Coeli. Dat is Latijns voor ´Dauwt, hemelen´, of ´Druppelt, hemelen´. De naam is ontleend aan Jesaja 
45 vers 8, waar gebeden wordt: ´Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de 
wolken, en laat de aarde zich openen´. Gebeden wordt om neerdalende, als regen naar beneden 
druppelende gerechtigheid. Het Kerstkind Christus Jezus belichaamde die gerechtigheid als geen an-
der. Hij werd de verhoring van dit gebed en daalde vanuit de hemel neer. Wat dan nodig is, is het 
tweede deel van het Jesaja-gebed: ´laat de aarde zich openen´. Zoals de aarde letterlijk doordrenkt 
moet worden van regen om vrucht voort te brengen, zo hebben wij Gods levende water nodig en 
wordt er dus openheid, ontvankelijkheid van ons gevraagd, opdat we vrucht voortbrengen. Zoals een 
Adventslied zegt: ´Hoe zal ik U ontvangen?´. Voorganger in de dienst is mw. Ilse Lamers uit ’s Gra-
venzande. 
 
KERSTNACHTDIENST  
Zondagavond 24 december is iedereen om 22.00 uur van harte welkom voor een dienst waarin we  
samen mooie, bekende kerstliederen zingen, we kijken ook naar twee filmpjes met liederen die zijn 
aangevraagd door gemeenteleden. Natuurlijk lezen we het kerstevangelie en staan we er even bij stil 
wat dit voor ons betekent. Bij droog weer sluiten we de dienst buiten af met het zingen van ‘Ere zij 
God’ bij de kerstwensboom op de Markt. Daarna ontmoeten we elkaar nog in Het Anker voor het drin-
ken van warme chocomel en glühwein. De dienst wordt verzorgd door gemeenteleden en heeft als 
thema ‘Geef het Licht door’. 
 
KERKDIENST KERSTMORGEN MAANDAG 25 DECEMBER 
Kerstmorgen. We vieren het hoge feest van Kerst: God die mens werd en onder ons is komen wonen. 
Kwetsbaar begonnen als een kind zo klein. Jezus is zijn naam. Nauw verbonden met ons menselijk 
leven, op weg naar grootse toekomst. Ook de zang- en muziekgroep hoopt een waardevolle bijdrage 
te leveren. Dat Kerst werkelijk gezegend mag zijn! 
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KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRÈCHE)                                                                                        
Elke zondagochtend is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef 
via de ouderapp van de kindernevendienst door of je kind(eren) gebruik wil(len) maken van de kinder-
nevendienst. Voor de kinderopvang, graag voor vrijdag 18.00 uur een berichtje sturen naar Marleen 
Op ’t Hof, T 06-10189383 of E marleenvandongen@kpnmail.nl. Kom je niet naar de kerk, maar wil je 
wel met je kind(eren) betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor de kin-
deren. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: www.bijbel-
basics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam margreet.burgers@xs4all.nl En als wacht-
woord:  
GodisLIEFDE!  

 
KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST                                                                                                                                    
Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee 
en limonade staan klaar. Van harte welkom! 
 
KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 31 DECEMBER 
De laatste dag van het kalenderjaar 2023. In een gezamenlijke Oudejaarsmorgendienst sluiten we, 
samen met de mensen van De Ontmoeting, voor Gods aangezicht dit jaar af. De kerkdienst wordt 
door gemeenteleden van de beide kerken voorbereid. In de avond is er geen Oudejaarsavonddienst. 
 
VIERINGEN IN MOERDIJK 
24 december Voorganger ds. F.A. den Harder, organist Karin Endepoel. 4e Advent   
   zangdienst 
25 december Voorganger ds. F.A. den Harder, organist Karin Endepoel. 1e Kerstdag    
31 december Ds. K. Aangeenbrug, organist Karin Endepoel 

 
 

GOEDE KERSTDAGEN 
Ik wil u en jou goede kerstdagen en een gezegend 2024 toewensen! De komende 2 weken heb ik va-
kantie. Ik zie u graag weer in het nieuwe jaar. Hartelijke groeten, Pauline Kranendonk 
 
IN DE KOMENDE WEEK   (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)   
Zondag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst 
 
AMBTSONTHEFFING  
Onze ouderling met bijzondere opdracht met betrekking tot missionair werk Ellen Bakker heeft de 
kerkenraad gevraagd om ontheffing uit haar ambt. De zeer ingrijpende operatie die Robert in 
september moest ondergaan heeft niet alleen invloed gehad op de lichamelijke gezondheid van hem, 
maar ook op de mentale gezondheid van het hele gezin. Ellen heeft op dit moment al haar energie 
nodig voor haar eigen mentale herstel en de zorg voor het gezin. De kerkenraad heeft ingestemd met 
haar verzoek dat we volledig begrijpen. We zullen haar missen. Ellen en Robert hebben aangegeven 
wel deel uit te  blijven maken van de missionaire commissie, al zal dat voorlopig op een lager pitje 
zijn. 
We danken Ellen voor al de tijd en aandacht die ze jarenlang had voor onze gemeente en we wensen 
haar van harte de rust toe die ze nu nodig heeft. We bidden met en voor haar en haar gezin om Gods  
nabijheid en zijn kracht in hun leven. 
 
HOUTEN KRUIS IN HET ANKER 
Misschien heeft u het al gezien: sinds kort hangt er boven het orgel in Het Anker een houten kruis, 
prachtig in zijn eenvoud. 
Dit kruis hebben we gekregen van Mies Heming. Het is gemaakt door haar kleinzoon. Hij heeft 
hiervoor hout gebruikt dat hij over had nadat hij zelf de kist had gemaakt na het overlijden van zijn 
opa Jan Heming. 
 
CURSUS DE ZEVEN WONDEREN VAN HET KRUIS 
Vanaf januari zou ik graag met een groep mensen de indrukwekkende cursus ‘De Zeven Wonderen 
van het Kruis’ willen gaan volgen. De cursus gaat over de laatste 18 uur van Jezus’ leven, voordat Hij 
stierf aan het kruis. In die uren vloeide zeven keer zijn bloed, waar bijzondere en heilzame betekenis 
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in gevonden kan worden. Het kan heel vormend en verdiepend voor ons geloof zijn om daar in een 
cursus van zeven avonden stap voor stap bij stil te staan. Zo groeien we geleidelijk toe naar de 
Goede Vrijdag (29 maart) en Pasen (31 maart). De cursus wordt op donderdagavonden gehouden. 
De data zijn: 25 januari, 1 februari, 8 februari, 22 februari, 29 februari, 7 maart en 14 maart.  
Opgeven kan bij mij. Tel. 06-42039216. Mail: predikant@hervormdzevenbergen.nl. ds. Gert 
Oostermann. 
 
BLOEMENGROET 
Het is een mooi initiatief om naast een boeket bloemen voor iemand uit onze eigen gemeente ook  
een boeket aan iemand buiten onze gemeente, in of rondom Zevenbergen, te geven. Als u een naam 
weet, bv. van een buurman, iemand uit de straat of een goede kennis, geef die dan door aan de 
dominee (predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-42039216). Zo geven we een klein gebaar van 
zorg en aandacht meer ruimte dan alleen binnen onze eigen gemeente. 
 
SAMEN TEGEN ARMOEDE: ACTIEWEEK VOOR DE VOEDSELBANK 
In 2024 leeft een miljoen mensen in Nederland in armoede. Daarom doet de diaconie mee met de 
landelijke actie “de actieweek voor de voedselbank” die loopt van 6 t/m 14 januari 2024. 
Met deze actie maken kerken in het hele land, samen met de Voedselbank, een vuist tegen het 
groeiende armoedeprobleem. 
We proberen om samen met de Gereformeerde Kerk 25 dozen te vullen met gezond voedsel dat lang 
houdbaar is.  
Vanaf het moment dat u dit leest  t/m 14 januari 2024 is het mogelijk om elke zondag producten in te 
leveren in onze kerk. Ook is het mogelijk om elke donderdag tijdens het koffiedrinken de producten in 
te leveren. 
De voedselbank heeft voor de actie “samen tegen armoede” 10 producten geselecteerd waar overal 
in Nederland standaard behoefte aan is en die de Voedselbank niet via bedrijven of supermarkten 
aangeleverd krijgt. Het gaat om: 

- Zonnebloemolie of olijfolie 

- Groenteconserven 

- Soep in blik of zak 

- Zilvervliesrijst 

- Volkorenpasta 

- Houdbare halfvolle melk 

- Vis in blik 

- Koffie of thee 

- Couscous 

- Havermout 

Het maakt niet uit hoe vaak en hoeveel van deze 
producten u inlevert. Alle bijdragen worden enorm 
gewaardeerd. Samen tegen armoede! Doen jullie mee? 
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