ZONDAGSBRIEF 48

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen

(T)Huis aan de Markt.
Welkom!

26 november 2023 26e jaargang, week 48 e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl
Voorganger ds. G. Oostermann. Laatste zondag kerkelijk jaar.

Organist Aart van Muijen

Ouderling van dienst Hetty van Rijn

Bloemengroet fam. C. Bonis

COLLECTES 12 NOVEMBER
le collecte Diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters, uitgangscollecte Kerk in Actie.

UITGANGSCOLLECTE: KERK IN ACTIE, COLLECTE ZENDING

Nieuwe kansen voor straatkinderen.

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn
weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op
uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen
en herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school
gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar
de stad trekken. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze
krijgen landbouwgereedschap. Steun kinderen in Oeganda via het programma Werelddiaconaat.
Geef tijdens de collecte of maak uw bijdrage over op NL96RAB0O0373710518 t.n.v. Diaconie
Hervormde Gemeente Zevenbergen t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat Oeganda.

Hartelijk dank!

WELKOM IN DE KERK
Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u
zich van harte verbonden.

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 26 NOVEMBER

Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag wordt wel Voleindingszondag
of Eeuwigheidszondag genoemd. In de oude kerktraditie: Christos Kurios = ‘Christus is Heer’
(‘Christus Koning’ in de Rooms Katholieke traditie). De naam bepaalt ons bij Gods belofte dat het
einde van alle tijden uiteindelijk vol zal zijn van Gods heerlijkheid. Als Jezus terugkomt. Wat een dag
zal dat zijn! Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn, samen met allen die ons voorgingen in geloof.
Het is dan ook een waardevolle traditie om op deze zondag de namen te noemen van degenen uit
ons midden die in het afgelopen kerkelijk jaar heengegaan zijn. Naaste familieleden en andere
nabestaanden zijn uitgenodigd voor deze eredienst. Ook de muziekgroep hoopt een bijdrage te
leveren. We zullen in de dienst stilstaan bij de betekenis van de woorden ‘barensnood’ en ‘weeén’,
zoals die in de bijbel gebruikt worden. Hoofdlezingen zijn: Mattels 24 vers 7-14 en Romeinen 8 vers
15-23.

KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRECHE)

Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de
ouderapp van de kindernevendienst door of je kind(eren) gebruik wil(len) maken van de kinderneven-
dienst. Voor de kinderopvang, graag voor vrijdag 18.00 uur een berichtje sturen naar Marleen Op 't
Hof, T 06-10189383 of E marleenvandongen@kpnmail.nl. Kom je niet naar de kerk, maar wil je wel
met je kind(eren) betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor de kinderen.
Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: www.bijbelbasics.nl
Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam margreet.burgers@xs4all.nl En als wachtwoord:
GodisLIEFDE!
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KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST
Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee
en limonade staan klaar. Van harte welkom!

NAPRATEN OVER DE KERKDIENST EN KINDERNEVENDIENST

Misschien bij de koffie in Het Anker of thuis. Praat eens na over de vraag: kun je echt blij zijn (=
onderwerp Kindernevendienst), als er zoveel moeilijke dingen zijn, zoals oorlogen en aardbevingen?
Hoe kan de belofte van God, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, daarbij helpen (=
onderwerp kerkdienst)?

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 3 DECEMBER

Volgende week zondag begint de Adventstijd. Advent betekent "komst™ of “aankomst’. Het is de
voorbereidingstijd op het Kerstfeest en neemt je zo mee in een tijd van verwachting, op weg naar het
naderende Licht, de geboorte van Jezus Christus, Licht voor de wereld. Op deze eerste
Adventszondag hoopt ds. F.A. den Harder uit Zwijndrecht voor te gaan.

VIERINGEN IN MOERDIJK

Zondag 26 november ds. F.A. den Harder, organist Johan Heuseveldt

Zondag 3 december Samenkomst georganiseerd door gemeenteleden, organist Karin Endepoel. Na
de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

OPROEP HULP CONCERT URKER MANNENKOORT 9 DECEMBER

Wie gaat er zaterdagavond 9 december naar het concert van het Urker Mannenkoor en wil helpen
met praktische zaken, zoals scannen van de kaartjes, verwijzen naar zitplaatsen en beschikbaar zijn
als BHV-er tijdens dit concert? Reacties graag naar Marja Oostermann, tel. 06-41094192 (liefst
appen) of mail marjaocostermann@gmail.com Bedankt!

DONDERDAG KOFFIEOCHTEND
Op donderdag 7 december is er geen Koffieochtend, omdat het Anker dan bezet is.
Donderdagochtend- of Koffie team

IN DE KOMENDE WEEK (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)
Dinsdag 28 november  19.30 uur Tienercatechese

Woensdag 29 november 14.30 uur Vergadering diaconie

Woensdag 29 november 16.00 uur Vergadering moderamen

Vrijdag 1 december 15.00 uur Weeksluiting Westhoek, voorganger Pauline Kranendonk

OPROEP EHBO-BHV

Beste mensen, Zoals u wellicht niet is ontgaan, wordt er hard gewerkt aan de veiligheid binnen onze
kerk. Enigszins verplicht, maar toch, worden er bij diverse uitgangen bordjes gehangen met
nooduitgang. Ook brandblussers zijn aanwezig en bij de ingang van Het Anker hangt een AED, alles
netjes in de keuring. In de keuken is ook een verbandtrommel. Wat we nog niet goed in kaart hebben
gebracht, zijn de mensen die bij calamiteiten kunnen handelen volgens de voorschriften. Hier
bedoelen we natuurlijk de EHBO-BHV’ers mee. Graag willen we een lijst van personen samenstellen
die in het bezit zijn van het diploma EHBO, BHV of beiden, zodat we weten dat er voldoende
opgeleide personen zijn binnen onze gemeente. U kunt zich aanmelden op emailadres
w.m.vandongen@ziggo.nl. Alleen uw naam is voldoende. Met vriendelijke groet, namens de
kerkrentmeesters, Wino v Dongen.
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KERSTNACHTDIENST

Voor de kerstnachtdienst dit jaar hebben we geen koor uitgenodigd. Het wordt een zangdienst waarin
we als gemeente zelf veel zullen zingen. Wil jij ons laten weten welk lied je dan graag zou willen
zingen. Als je dat doorgeeft zou het fijn zijn als je er ook kort bij wilt vermelden waarom dit lied je zo
aanspreekt, bijvoorbeeld de tekst, de muziek of de herinneringen die het lied bij je oproept. Bel, app
of mail jouw keuze voor 8 december door naar Lenie Jansen T. 06 12058440, E |l.jansen@hetnet.nl

ADVENTSMIDDAG HVD

Op maandag 18 december 14 uur bent u welkom op de adventsmiddag van de HVD. We zingen met
elkaar en lezen gedeeltes uit de Bijbel die verwijzen naar Advent en Kerst. Bianca Nieuwstraten zingt,
op gitaar begeleid door Levi Pot, enkele liederen en Pauline Kranendonk leest een kerstverhaal voor.
Verder is er natuurlijk ruim de tijd om elkaar te ontmoeten. Als u van plan bent te komen, wilt u dat
dan voor 10 december doorgeven aan Jenny van Est T. 0168-327581 of Lenie Jansen T. 0168-
326034.

KERSTSTUKJES

Voor het maken van de kerststukjes op 7 december komen we nog wat aardewerk potjes te kort en
witte kaarsen. Wat betreft de potjes, deze mogen niet van plastic of glas zijn en ook mandjes kunnen
we niet gebruiken. U kunt ze afgeven op Okkerlaak 39 in Zevenbergen. Bij voorbaat dank, Ineke
Maris en Ria Dekker.

BLOEMENGROET

Het is een mooi initiatief om naast een boeket bloemen voor iemand uit onze eigen gemeente ook
een boeket aan iemand buiten onze gemeente, in of rondom Zevenbergen, te geven. Als u een naam
weet, bv. van een buurman, iemand uit de straat of een goede kennis, geef die dan door aan de
dominee (predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-42039216). Zo geven we een klein gebaar van
zorg en aandacht meer ruimte dan alleen binnen onze eigen gemeente.

VERTALING LIED NA DE DIENST

Spoedig, heel spoedig komt mijn Koning,
Gehuld in gerechtigheid en gekroond met liefde.
Als ik Hem zie, zal ik zijn zoals Hij,

Spoedig, heel spoedig.

Spoedig, heel spoedig

Zal ik naar de plaats gaan die Hij voor mij bereid
heeft.

Daar is mijn zonde uitgewist, mijn schaamte
vergeten,

Spoedig, heel spoedig.

Ik zal bij Degene zijn die ik liefheb,

Met ongesluierd gezicht zal ik Hem zien.
Daar zal mijn ziel voldaan zijn,

Spoedig, heel spoedig.

Spoedig, heel spoedig, zie je de processie,
de engelen en de oudsten rond de troon.

Aan zijn voeten zal ik mijn kronen, mijn
aanbidding brengen,
spoedig, heel spoedig.

Ik zal bij Degene zijn die ik liefheb,

met ongesluierd gezicht zal ik Hem zien.
Daar zal mijn ziel voldaan zijn,

spoedig, heel spoedig.

Hoewel ik Hem niet gezien heb
kent mijn hart Hem goed,
Jezus Christus het Lam,

de Heer van de hemel.

Ik zal bij Degene zijn die ik liefheb,

met ongesluierd gezicht zal ik Hem zien.
Daar zal mijn ziel voldaan zijn,

spoedig, heel spoedig.

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
', te scannen en gewoon te blijven geven
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