ZONDAGSBRIEF 22

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen

(T)Huis aan de Markt.
Welkom!

28 mei 2023 26e jaargang, week 22 e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl

Voorganger ds. G.W. Oostermann
Organist dhr. A. van Muijen
Ouderling van dienst mw. E. Bakker
Bloemengroet fam. G. Ardon

COLLECTES 28 MEI
1¢ collecte Diaconie, 2¢ collecte Kerkrentmeesters, Uitgangscollecte Kerk in Actie: Zending

UITGANGSCOLLECTE KERK IN ACTIE: ZENDING (EGYPTE, PINKSTEREN)

Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen
geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen téch
bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij
elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij
mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot
festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar
toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL96RABO0373710518 t.n.v. Diaconie Hervormde
Gemeente Zevenbergen o.v.v. collecte Egypte. Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.

WELKOM IN DE KERK
Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u zich van
harte verbonden.

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 28 MEI — PINKSTEREN

De zevende zondag na Pasen, de vijftigste dag. Pentekoste in het Grieks — Pinksteren. Feest van de komst
van de Heilige Geest. In het Oude en Nieuwe Testament gaan we deze zondag op zoek naar een antwoord
op de vraag ‘Wie is de Heilige Geest?’ Soms lijkt het het meest ongrijpbare feest van de christelijke
hoogfeesten. Bij Kerst kun je je nog wel iets voorstellen. Bij Pasen misschien ook nog wel. Maar bij
Pinksteren? Het Hebreeuwse woord (taal van het Oude Testament) voor Geest is Ruach. Letterlijk vertaald
betekent dat ‘wind’, “lucht” of "adem’. Het Griekse woord (taal van het Nieuwe Testament) ervoor is
Pneuma. Ook dat woord heeft dezelfde betekenis. De Geest van God is dus als de wind. De wind kun je niet
zien, maar je kunt wel zien wat de wind doet of uitwerkt. Zo is het ook met Gods Geest. Als het goed is kun
je zien wat die Geest uitwerkt in ons mensen, in de gemeente. We geloven en bidden dat de Pinkstergeest
onze soms smeulende vuurtjes van geloof weer kan doen oplaaien, om samen kerk te zijn, in vuur en vlam.
Rood is de kleur van vuur en vlam, van hartstocht en liefde. Rood is dan ook de kleur van Pinksteren en van
het antependium dat deze zondag aan de preekstoel hangt.

KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRECHE)

Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp
van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je niet naar de kerk,
maar wil je wel met je kind(eren) betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor de
kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website:


mailto:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl
http://www.kerkinactie.nl./bijbelinegypte

www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam gertoostermann@gmail.com En als
wachtwoord: Dominee-hervormdzevenbergen

KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST
Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee en
limonade staan klaar. Van harte welkom!

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 4 JUNI — DRIE-EENHEIDSZONDAG (TRINITATIS)

Dit is de eerste zondag na Pinksteren. De Drie-eenheidszondag, of Zondag Trinitatis, in het Latijns, zo wordt
deze zondag genoemd. Het is de afsluitende zondag van de eerste helft van het kerkelijk jaar. Terugkijkend
begon het kerkelijk jaar met Advent, tijd van verwachting, waarna we Kerst vierden, feest van de geboorte
van Jezus, Davids Zoon, lang verwacht. Veertig dagen volgden in het vroege voorjaar, vanaf Aswoensdag,
direct na carnaval, tot aan Pasen, de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning, met veel aandacht,
vooral ook in de laatste week, Stille of Goede Week, voor de lijdensweg die Jezus ging. Pasen kwam, feest
van de opstanding van Christus uit de dood; Jezus Overwinnaar! Daarna een lange periode van vijftig
dagen, via de Hemelvaartsdag, naar Pinksteren, de komst van Gods Heilige Geest, de Pinkstergeest.

En op deze erop volgende afrondende zondag, 4 juni, komen die grote feesten, en hoe de Here God zich
daarin kenbaar heeft gemaakt, samen in het belijden: zo is God, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als Drie-
enige God — Drie-eenheidszondag. De liturgische kleur wit, de kleur van Gods licht en leven, keert deze
zondag nog één keer terug in de kerk. Te zien aan het kleed, het antependium wat aan de preekstoel hangt.

VIERINGEN IN MOERDIJK
Zondag 28 mei Voorganger ds. K. Aangeenbrug, organist mw. v.d. Bent
Zondag 4 juni Samenkomst georganiseerd door gemeenteleden, organist Karin Endepoel

IN DE KOMENDE WEEK (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)
Dinsdag 30 mei 20.00 uur Gemeenteavond
Donderdag 1 juni 10.00 uur Koffieochtend

GEMEENTEAVOND 30 MEI

Op 30 mei bent u en ben jij om 20 uur van harte welkom in Het Anker voor de voorjaarsgemeenteavond.

In tegenstelling tot wat u gewend bent, zullen deze avond de jaarrekeningen van de diaconie en de
kerkrentmeesters niet behandeld worden. De samenvattingen van de rekeningen worden gepubliceerd in

‘t Ankertje en iedereen krijgt de gelegenheid om ze bij de administrateurs in te zien en vragen te stellen.

Wat we deze avond wel doen is elkaar ontmoeten en elkaar één op één of in kleine groepjes wat beter leren
kennen m.b.v. verschillende vragen. We hopen dat alle leeftiidsgroepen ruim vertegenwoordigd zullen zijn!
Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen aan de kerkenraad te stellen.

We sluiten om ongeveer 21.30 uur af met een hapje en een drankje.

OUDERENMIDDAG 7 JUNI

Wij willen u graag van harte uitnodigen voor een gezellige middag. Deze middag wordt gehouden in Het
Anker op woensdag 7 juni. We beginnen de middag om 14.00 uur met koffie en iets lekkers.

Vervolgens hebben we een gezellig programma georganiseerd. Tot slot eten we met elkaar een feestelijke
broodmaaltijd. We verwachten de middag om 18.00 uur af te sluiten.

U kunt zich opgeven bij:

Nicole Fioole 06-21674871
Ria Bonis 06-48240655
Dineke Bouman 06-80131801

Graag tot ziens, De diaconieén van de Hervormde Gemeente en De Ontmoeting (Gereformeerde kerk)

BLOEMENGROET

Het is een mooi initiatief om naast een boeket bloemen voor iemand uit onze eigen gemeente ook een
boeket aan iemand buiten onze gemeente, in of rondom Zevenbergen, te geven. Als u een naam weet, bv.
van een buurman, iemand uit de straat of een goede kennis, geef die dan door aan de dominee
(predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-42039216). Zo geven we een klein gebaar van zorg en aandacht
meer ruimte dan alleen binnen onze eigen gemeente.
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