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ZONDAGSBRIEF  16 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 

(T)Huis aan de Markt. 
Welkom! 

 
16 april 2023    26e jaargang, week 16                           e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger  ds. G.W. Oostermann 
Organist dhr. A. van Muijen 
Ouderling van dienst mw. H. van Rijn 
Bloemengroet  fam. Malipaard 
 

 
COLLECTES 16 APRIL                                                                                                                                                        
1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters,  Uitgangscollecte: Open Doors 

UITGANGSCOLLECTE OPEN DOORS                                                                                                                                                 
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en 
christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent 
de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Kijk voor meer informatie eens op hun 
website www.opendoors.nl  en lees hoe u thuis ook mee kunt doen met de nacht van gebed op 9 juni.             
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL96RABO0373710518 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Zevenbergen o.v.v. Open Doors 

WELKOM IN DE KERK                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u zich van 
harte verbonden. 
 
KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 16 APRIL 
Deze zondag is de eerste van zes zondagen tussen Pasen en Pinksteren (de zevende zondag is het 
Pinksteren). Die periode wordt wel de Vijftigdagentijd genoemd. Alle zondagen in deze periode hebben, 
volgens de oude kerkelijke traditie, een Latijnse naam, net als in de Veertigdagentijd voorafgaand aan 
Pasen. En ook deze namen zijn afgeleid van Bijbelse gegevens.  
Zo heet deze eerste zondag na Pasen Quasimodo Geniti. Dat betekent: de zondag van de pasgeboren 
kinderen. De naam komt uit 1 Petrus 2 vers 2, waar de apostel Petrus de christenen vergelijkt met 
pasgeboren kinderen, die verlangen naar de moedermelk van het Evangelie. Je zou kunnen zeggen: we zijn 
nog maar net opnieuw geboren, nog maar net opnieuw het feest gevierd dat we met Christus opgestaan zijn 
in nieuw leven.  
In de volksmond wordt deze zondag ook wel ´Beloken Pasen´ genoemd. De naam zou qua betekenis 
suggereren dat het Paasfeest voorbij is en dat we dus nu de luiken wel weer dicht kunnen doen (beloken – 
gesloten). Maar dat is een misverstand. Het feest van opstanding en overwinning is nog maar net begonnen. 
 
KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRÈCHE)                                                                                        
Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp 
van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je niet naar de kerk, 
maar wil je wel met je kind(eren) betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor de 
kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: 
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam gertoostermann@gmail.com En als 
wachtwoord: Dominee-hervormdzevenbergen  
 
KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST                                                                                                                                    
Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee en 
limonade staan klaar. Van harte welkom! 
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KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 23 APRIL – VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 
De tweede zondag na Pasen heet Misericordias Domini. De goedheid, of goedertierenheid van de Heer, 
betekent dat. De naam komt uit Psalm 33 vers 5: ´De aarde is vol van de goedertierenheid van de Heer´. 
Want goed is de Heer die de dood heeft overwonnen en ons betrekt bij zijn overwinning. Dax en Lavinia 
Leihitu-Thenu willen deze zondag graag hun zoontje Rio laten dopen. Daar willen we dan ook deze zondag 
volop ruimte aan geven en de doop van Rio van harte vieren. 
 
VIERINGEN IN MOERDIJK 
Zondag 16 april  Viering Avondmaal. Voorganger ds. F.A. den Harder, organist Matthijs v.d. Bent 
Zondag 23 april Voorganger ds. K. Aangeenbrug, organist Aleid Moraal 
 
IN DE KOMENDE WEEK   (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)  
Woensdag 19 april        14.00 uur  Ledenmiddag PCOB. Loes op ten Noort vertelt over Zilver 
Woensdag 19 april        19.30 uur  Oriëntatiegroep Christelijk Geloof. 
Donderdag 20 april       10.00 uur  Koffieochtend 
Donderdag  20 april      14.00 uur  Groeigroep bij Ria Dekker, Okkerlaak 39 Jezus ontmoet Filippus 
Donderdag 20 april       20.00 uur  Cursus Levend in Christus 
 
BLOEMENGROET 
Het is een mooi initiatief om naast een boeket bloemen voor iemand uit onze eigen gemeente ook  een 
boeket aan iemand buiten onze gemeente, in of rondom Zevenbergen, te geven. Als u een naam weet, bv. 
van een buurman, iemand uit de straat of een goede kennis, geef die dan door aan de dominee 
(predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-42039216). Zo geven we een klein gebaar van zorg en aandacht 
meer ruimte dan alleen binnen onze eigen gemeente. 
 
TERUGBLIK LADIES NIGHT  
In het stukje over de Ladies Night in ‘t Ankertje is de naam van één van de organisatoren weggevallen. Ik 
had Talitha’s naam verkeerd geschreven en bij een poging om dit te corrigeren is haar naam helemaal 
weggevallen. Talitha gaf zelf aan dat niet zo erg te vinden, maar wat mij betreft: ere wie ere toekomt; als u 
het stukje leest, lees dan waar Hanna staat Hanna en Talitha. 
Lenie Jansen 
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