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ZONDAGSBRIEF  14 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 

(T)Huis aan de Markt. 
Welkom! 

 
2 april 2023    26e jaargang, week 14                        e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger  ds. G.W. Oostermann 
Organist dhr. A. van Muijen 
Ouderling van dienst dhr. D. Burgers 
Bloemengroet  fam. C. Bonis 
 
COLLECTES 2 APRIL                                                                                                                                                        
1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters,  Uitgangscollecte: Wilde Ganzen 

WELKOM IN DE KERK                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u zich van 
harte verbonden. 
 
KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 2 APRIL 
´Zondag Palmarum´ is de officiële naam voor de zesde en laatste zondag voor Pasen. Goed vertaald: 
Palmzondag, of Palm- en Passiezondag. De naam Palmzondag betrekt je bij het moment in de bijbel waarop 
Jezus op een ezeltje binnenrijdt in Jeruzalem en Hij verwelkomd wordt door mensen die juichend met 
palmtakken staan te zwaaien. Het tweede deel van de naam, Passiezondag, betrekt je tegelijkertijd bij het 
vervolg van de weg die Jezus daarna ging. Passie betekent lijden. Zijn weg werd een lijdensweg, een Via 
Dolorosa. Een lied zegt: ´Heden Hosanna, morgen Kruisigt Hem!´ Uit de bijbel lezen we Lukas 19 vers 35 – 
42, Zacharia 9 vers 9 en Matteüs 15 vers 21 – 28. 
De kinderen maken in de kindernevendienst een palmpaasstok die ze bij terugkomst in de kerk graag willen 
laten zien. Wat de betekenis daarvan is, zullen we dan verder toelichten.  

 
KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRÈCHE)                                                                                        
Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp 
van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je niet naar de kerk, 
maar wil je wel met je kind(eren) betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor de 
kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: 
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam gertoostermann@gmail.com En als 
wachtwoord: Dominee-hervormdzevenbergen 
 
TIENERVIERING 
A.s. zondag 2 april is er weer Tienerviering. We starten in de kerk en gaan gelijk met de kindernevendienst 
naar het Anker. 
 
KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST                                                                                                                                    
Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee en 
limonade staan klaar. Van harte welkom! 
 
AVONDDIENSTEN IN DE GOEDE OF STILLE WEEK  
Na komende zondag volgt de Goede of Stille Week, ook wel de Lijdensweek genoemd, op weg naar Pasen. 
Elke avond is er om 19.30 uur een korte avonddienst in de kerk, waar in het bijzonder stil wordt gestaan bij 
de lijdensweg die Jezus ging. In de dienst op Goede Vrijdag zijn we genodigd om deel te nemen aan het 
Heilig Avondmaal. Geen zwarte vrijdag, maar Goede Vrijdag, want het Licht van Pasen begint te dagen! 
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KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 9 APRIL - PASEN 
´De Heer is waarlijk opgestaan!´. Het is de uitroep, de vreugdegroet, waarmee de christenen elkaar al 
eeuwenlang op deze morgen begroeten. Vrouwen waren de eerste verkondigers van dit groots Evangelie in 
de geschiedenis: ´we hebben de Heer gezien!´. Pasen: de spectaculaire doorbraak door het duister van 
kwaad, dood en vernietiging. Christus Jezus, Overwinnaar. De Nieuwe Mens, de Eerste, van het Koninkrijk 
van God. Wat een impact als je gaat beseffen dat wij daarbij uitgenodigd worden, deel mogen krijgen aan die 
geweldige overwinning.  
Wees van harte welkom op deze Paasmorgen.  
Het paarse antependium, dat gedurende de Veertigdagentijd op de preekstoel heeft gehangen, is vanaf 
deze morgen vervangen door het witte. Wit, kleur van hemels licht en voluit leven. Een nieuwe Paaskaars 
wordt ontstoken. Ook de muziekgroep hoopt mee te doen in de Paasmorgendienst. 
 
VIERINGEN IN MOERDIJK 
Zondag 2 april Samenkomst georganiseerd door enkele gemeenteleden, de organist is Karin Endepoel 
Zondag 9 april Pasen. Voorganger ds. F.A. den Harder, organist Karin Endepoel 
 
IN DE KOMENDE WEEK   (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)  
Maandag  3 april         14.00 uur Paasmiddag HVD 
Dinsdag 4 april            14.00 uur Groeigroep bij fam. Vollema, Geerland 20     Jezus ontmoet Petrus 
Woensdag 5 april        10.00 uur Groeigroep bij fam. Koert, Oude Kerkstraat 42.  Johannes van Patmos 
Donderdag 6 april       10.00 uur  Koffieochtend 

 
WERKZAAMHEDEN PAULINE KRANENDONK 
Op verzoek van Pauline heeft het moderamen afgelopen maandag een gesprek met haar gehad.  We 
hebben afgesproken dat zij vanaf eind april weer enkele werkzaamheden op zal pakken. Waarschijnlijk 
begint ze met wat bezoekwerk, dit in en na overleg met Annet Koert, ouderling voor de Westhoek en de      
7-Schakels. Voorlopig zijn er geen afspraken gemaakt over het aantal uren dat ze weer in Zevenbergen zal 
zijn, dat zal afhangen van wat ze lichamelijk en mentaal aan kan. We zijn vooral erg blij dat ze zover hersteld 
is dat ze, na bijna een jaar afwezigheid, weer in ons midden kan zijn.  
 
BLOEMENGROET 
Het is een mooi initiatief om naast een boeket bloemen voor iemand uit onze eigen gemeente ook  een 
boeket aan iemand buiten onze gemeente, in of rondom Zevenbergen, te geven. Als u een naam weet, bv. 
van een buurman, iemand uit de straat of een goede kennis, geef die dan door aan de dominee 
(predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-42039216). Zo geven we een klein gebaar van zorg en aandacht 
meer ruimte dan alleen binnen onze eigen gemeente.  
 
PAASLUNCH 
Gezamenlijke Paaslunch op 1e Paasdag ! 
Na de dienst en de koffie willen we met elkaar een Paaslunch houden. Voor het drinken wordt gezorgd. Wij 
vragen u om wat lekkers mee te brengen. Tijdens de maaltijd wordt u gevraagd deel te nemen aan o.a. een 
spel georganiseerd door de kinderen van de KND. 
Vul onderstaand strookje in en doe het in de lunchbox op de tafel bij de uitgang van de kerk of geef u op bij 
Margreet Burgers  (06-44297750) of Gijs Mans (06-41786282). 

_________________________________________________________________________________ 
Antwoordstrookje 
0 Ik doe mee aan de lunch met ……… personen. Ik neem 
mee:………………………………………………………. ……………………………………………………………
… 
 
0 Ik ben niet bij de lunch, maar kom wel wat lekkers 
brengen: ……………………………………………………….  
0 Ik help ook graag een handje mee tijdens de lunch / met opruimen 
 

Naam:………………………………………………… Telefoonnummer:…………………….. 
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