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COLLECTES 25 DECEMBER
1¢ collecte Diaconie, 2° collecte Kerkrentmeesters, uitgangscollecte Onderhoud kerk

WELKOM IN DE KERK
Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u zich van
harte verbonden.

KERSTNACHTDIENST ZATERDAG 24 DECEMBER

Om 18.30 uur wordt de lichtjestocht ‘Onderweg naar het Licht’ afgesloten in de RK Kerk. Fijn dat het dit jaar
weer door kan gaan!

Om 22.00 uur luiden we met een sfeervolle dienst de Kerstnhacht in. Het koor Reclaim uit Klundert hoopt een
mooie bijdrage te leveren in deze Kerstnachtdienst. En het plan is om, met warme chocolademelk en
glihwein, afsluitend buiten bij de kerstwensboom met elkaar het "Ere zij God” te zingen.

Gods Kerstgeschenk aan ons: een Zoon ons gegeven, een Kind voor ons geboren. Zo vond God onderdak,
destijds in Bethlehem. Mag God ook bij jou? Dat is het thema, de vraag aan ons allen, bij Kerst dit jaar.

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 25 DECEMBER - EERSTE KERSTDAG

Kerstmorgen. We vieren het hoge feest van Kerst: God die mens werd en onder ons is komen wonen.
Kwetsbaar begonnen als een kind zo klein. Jezus is zijn naam. Nauw verbonden met ons menselijk leven, op
weg naar grootse toekomst. We lezen het Kerstevangelie uit Lukas 2. Ook de zang- en muziekgroep hoopt
een waardevolle bijdrage te leveren. Dat Kerst werkelijk gezegend mag zijn!

LET OP! De Kerstzang begint al om 9.50 uur!

Oekraiens lied.

In verbondenheid met de Oekraiense families in ons midden luisteren we tijdens de Kerstmorgendienst ook
naar het Oekraiense Kerstlied ‘Shchedryk’ — ‘Carol of the Bells’. Kort samengevat is de liedtekst als volgt:
Hoor hoe de kerstklokken uitbundig luiden voor iedereen en met hun gebeier je uitnodigen om nu je zorgen
opzij te schuiven, want het Kerstfeest. Jong en oud, wees bemoedigd.

Vrolijk Kerstfeest!

KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRECHE)

‘Ik kan niet wachten!’

Zo heet het Advents- en Kerstproject waar de kindernevendienst vier Adventsweken lang mee op weg is
geweest naar Kerst. Komende zondag op het Kerstfeest wordt het project afgesloten. Mooi om erbij te zijn.
Neem je kinderen dus mee!

Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp
van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je niet naar de kerk,
maar wil je wel met je kind(eren) betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor de
kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website:
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam gertoostermann@agmail.com En als
wachtwoord: Dominee-hervormdzevenbergen
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KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST EN KERSTLUNCH

Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee en
limonade staan klaar. Velen hebben zich ook aangemeld voor de kerstlunch. Fijn om na de koffie samen te
lunchen met wat ieder heeft meegebracht, en elkaar zo verder te ontmoeten.

KERKDIENSTEN VOLGENDE WEEK

Zaterdag 31 december.

De laatste dag van het kalenderjaar 2022. In een Oudejaarsavonddienst, die om 19.00 uur in de Ontmoeting
(Gereformeerde Kerk, Stationsstraat 4) begint, sluiten we in een gezamenlijke dienst voor Gods aangezicht
dit jaar af. De kerkdienst is ook via kerkdienstgemist.nl te volgen.

Zondag 1 januari.

Nieuwjaarsdag. De dienst begint om 10.30 uur.

Epifanie, zo heet deze eerste zondag in de kerkelijke traditie. Epifanie betekent “verschijning” en wil zeggen
dat het Licht voor de wereld, Christus Jezus, verschenen is. Kerst, als Lichtfeest, zingt dus nog even door
het nieuwe jaar in. Sterker nog, zoals 25 december bij ons in het Westen van de wereld Kerstfeest is, zo is
deze dag Epifanie het eigenlijke Kerstfeest voor de Oosters Orthodoxe Kerk (officieel 6 januari). In hun
traditie ligt de nadruk dan ook vooral op het licht — feest van Gods Licht, reddend verschenen in een donkere
wereld. De drie Bijbelgedeelten die vanaf deze zondag vaak centraal staan in de kerkelijke traditie zijn: De
Wijzen uit het Oosten, De Doop van Jezus en De Bruiloft in Kana. Beginnend met de Wijzen uit het Oosten
wordt deze zondag in de Katholieke traditie dan ook wel Driekoningen genoemd.

Laten we elkaar deze zondagmorgen van harte een goed en gezegend nieuw jaar wensen! Wees welkom.

BLOEMENGROET

Het is een mooi initiatief om naast een boeket bloemen voor iemand uit onze eigen gemeente ook een
boeket aan iemand buiten onze gemeente, in of rondom Zevenbergen, te geven. Als u een naam weet, bv.
van een buurman, iemand uit de straat of een goede kennis, geef die dan door aan de dominee
(predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-42039216). Zo geven we een klein gebaar van zorg en aandacht
meer ruimte dan alleen binnen onze eigen gemeente.

LADIES NIGHT

20 januari aanstaande wordt weer een ladies night georganiseerd! We hebben een leuke avond voor de
boeg vol met gezelligheid, vriendelijke competitie en verbinding :) We beginnen om 20:00 en we willen je
vragen of je je lekkerste borrelhapje mee wil nemen! De ladies night vindt plaats in het Anker. Mocht je erbij
willen zijn, meld je dan voor 9 januari aan bij een van ons.

Groetjes, Hanna en Talitha

Contactgegevens:

Hanna: 06-30601310, hevandongen@gmail.com -

Talitha: 06-43102659, talitha.monster@gmail.com
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