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ZONDAGSBRIEF  51 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 

(T)Huis aan de Markt. 
Welkom! 

 
18 december 2022    25e jaargang, week 51                          e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann 
Organist dhr. A. van Muijen 
Ouderling van dienst mw. A. Koert  
Bloemengroet  fam.Malipaard  
 
COLLECTES 18 DECEMBER                                                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Protestantse kerk: Jong Protestant       

UITGANGSCOLLECTE  PROTESTANTSE KERK: JONG PROTESTANT                                                                                                                                                          
Jongeren doorleven het kerstverhaal.                                                                                                                              
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de 
herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de 
KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk - kruipen 
jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het 
kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en 
verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.                                                             
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op 
NL96RABO0373710518 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zevenbergen o.v.v. Jong Protestant                          
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!                                                                                                                          

WELKOM IN DE KERK                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u zich van 
harte verbonden. 

 
KERKDIENST KOMENDE ZONDAG  18 DECEMBER – VIERDE ADVENT 
De vierde en daarmee laatste Adventszondag. De zondag heeft in de oude kerkelijke traditie een bijzondere 
naam: Rorate Coeli. Dat is Latijns voor ´Dauwt, hemelen´, of ´Druppelt, hemelen´. De naam is ontleend aan 
Jesaja 45 vers 8, waar gebeden wordt: ´Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de 
wolken, en laat de aarde zich openen´. Gebeden wordt om neerdalende, als regen naar beneden 
druppelende gerechtigheid. Het Kerstkind Christus Jezus belichaamde die gerechtigheid als geen ander. Hij 
werd de verhoring van dit gebed en daalde vanuit de hemel neer. Wat dan nodig is, is het tweede deel van 
het Jesaja-gebed: ´laat de aarde zich openen´. Zoals de aarde letterlijk doordrenkt moet worden van regen 
om vrucht voort te brengen, zo hebben wij Gods levende water nodig en wordt er dus openheid, 
ontvankelijkheid van ons gevraagd, opdat we vrucht voortbrengen. Zoals een Adventslied zegt: ´Hoe zal ik U 
ontvangen?´  
Ds. van Laar zou voorgaan in deze dienst, maar is verhinderd. Op korte termijn kon geen andere voorganger 
gevonden worden. Onze eigen predikant ds. Oostermann is bereid om in te vallen. Het centrale 
Bijbelgedeelte dat in de kerkdienst gelezen wordt is Lukas 1 vers 26 – 38.  
 
KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRÈCHE)                                                                                       
‘Ik kan niet wachten!’  
Zo heet het Advents- en Kerstproject waar de kindernevendienst deze weken op weg naar Kerst mee bezig 
is. Een mooi project dat vanuit het kindermoment in de kerk en in de kindernevendienst wordt uitgewerkt. 
Neem je kinderen dus mee! 
Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp 
van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je niet naar de kerk, 
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maar wil je wel met je kind(eren) betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor de 
kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: 
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam gertoostermann@gmail.com En als 
wachtwoord: Dominee-hervormdzevenbergen  
 
KERSTKAARTEN  
Na de kerkdienst worden er bij de uitgang kerstkaarten uitgedeeld. Op de achterkant van deze kaart staat 
informatie over de komende Kerstdiensten. We willen ieder vragen om een (of meer) kaart(en) mee te 
nemen en uit te delen aan iemand die niet of minder meelevend is met onze gemeente. Bv. een goede buur, 
familielid, vriend of kennis. Vergezeld van de hartelijke uitnodiging om (misschien wel samen met diegene) 
een Kerstdienst of zangavond te bezoeken.  
 
KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST                                                                                                                                    
Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee en 
limonade staan klaar. Welkom!  
 
KERKDIENSTEN VOLGENDE WEEK  
Kerstnacht zaterdagavond 24 december 
Om 18.30 uur wordt de lichtjestocht ‘Onderweg naar het Licht’ afgesloten in de RK Kerk. Fijn dat het dit jaar 
weer door kan gaan!                                                                                                                                                               
Om 22.00 uur luiden we met een sfeervolle dienst de Kerstnacht in. Het koor Reclaim uit Klundert hoopt een 
mooie bijdrage te leveren in deze Kerstnachtdienst. En het plan is om, met warme chocolademelk en 
glühwein,  afsluitend buiten bij de kerstwensboom met elkaar het ´Ere zij God´ te zingen.  
Gods Kerstgeschenk aan ons: een Zoon ons gegeven, een Kind voor ons geboren. Zo vond God onderdak, 
destijds in Bethlehem. Mag God ook bij jou? Dat is het thema, de vraag aan ons allen, bij Kerst dit jaar. 
 
Kerstmorgen zondag 25 december 
We vieren het hoge feest van Kerst: God die mens werd en onder ons is komen wonen. Kwetsbaar 
begonnen als een kind zo klein. Jezus is zijn naam. Nauw verbonden met ons menselijk leven, op weg naar 
grootse toekomst.  
Ook de zang- en muziekgroep hoopt een waardevolle bijdrage te leveren. Dat Kerst werkelijk gezegend mag 
zijn! 
 
BLOEMENGROET 
Het is een mooi initiatief om naast een boeket bloemen voor iemand uit onze eigen gemeente ook  een 
boeket aan iemand buiten onze gemeente, in of rondom Zevenbergen, te geven. Als u een naam weet, bv. 
van een buurman, iemand uit de straat of een goede kennis, geef die dan door aan de dominee 
(predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-42039216). Zo geven we een klein gebaar van zorg en aandacht 
meer ruimte dan alleen binnen onze eigen gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
KERSTWENSBOOM                                                                                                                                                  
Vorig jaar hebben we in de dagen voor kerst de mogelijkheid gehad om een wens te plaatsen in de 
wensboom op het marktplein. Dit gaf naast gezelligheid ook mooie momenten en goede gesprekken. Dit jaar 
willen we dat op 23 en 24 december weer mogelijk maken tussen 11.00-15.30 uur.                                                
In de taakverdeling tussen de 4 kerken van Zevenbergen hebben wij de tijd van 12.30-14.00 uur gekregen 
om te helpen met het uitdelen / ophangen van de wensballen.                                                                                           
We zoeken  nog vrijwilligers voor vrijdag 23 december van 12.30-14.00 uur.                                                                                       
Opgeven kan bij Gijs Mans 06-41786282.                                                                                                                                     
Dank alvast, namens de missionaire commissie.  

                                                 

ONDERWEG NAAR HET LICHT                                                                                                                                                
Aanstaande s zaterdag 24 december vindt de kerstdienst 'Onderweg naar het Licht' weer plaats!                                  
Om 18h vertrekken vanuit drie plekken kinderen naar de dienst in de RK kerk. Het kerstverhaal wordt 
uitgebeeld van 18.30h - 19.30h. Fijn dat het dit jaar weer door kan gaan en we hopen dat u er bij bent!                
Zie de poster in de kerk of de website voor meer info! 
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LADIES NIGHT                                                                                                                                                        
20 januari aanstaande wordt weer een ladies night georganiseerd! We hebben een leuke avond voor de 
boeg vol met gezelligheid, vriendelijke competitie en verbinding :) We beginnen om 20:00 en we willen je 
vragen of je je lekkerste borrelhapje mee wil nemen! De ladies night vindt plaats in het Anker. Mocht je erbij 
willen zijn, meld je dan voor 9 januari aan bij een van ons.                                                                                                                                                 
Groetjes, Hanna en Talitha                                                                                                                                                     
Contactgegevens:                                                                                                                                                                                                           
Hanna: 06-30601310, hevandongen@gmail.com -                                                                                                                                  
Talitha: 06-43102659, talitha.monster@gmail.com 

GIVT – CODE                                                                                                                                                        
Lange tijd  heeft de QR-code die nodig is voor het digitaal overmaken van de bijdragen voor de wekelijkse 
collectes zeer regelmatig op de zondagsbrief gestaan. De laatste maanden is dit, ook i.v.m. ruimte gebrek, 
veranderd in het incidenteel plaatsen. Uit vragen blijkt dat er behoefte is aan het vaker opnemen van de QR-
code. Natuurlijk willen we aan die vraag tegemoet komen. Overigens is het zo dat het altijd dezelfde code is 
en niet, zoals soms gedacht wordt, wekelijks een andere. Bewaar dus één keer een zondagsbrief  en u heeft 
de code altijd bij de hand.  

 

 

 

 

 

GEZAMENLIJKE KERSTLUNCH OP 1e KERSTDAG! 
Zondag 25 december vieren we de geboorte van Jezus. 
Na de dienst en de koffie willen we met elkaar een lekkere en gezellige kerstlunch houden. 
Voor het drinken wordt gezorgd. Wij vragen u om wat lekkers mee te brengen, in kerststijl. 
(Tips: belegde bolletjes, quiche, soep, salade, krentenbollen, eierkoeken, worstenbroodjes, rauwkost, fruit, 
etc.). 
Vul onderstaand strookje in en doe het in de Kerstlunchbox naast de collecte mandjes in de kerk.      

Iedereen is van harte welkom! Laten we deze kerstgedachte uitdragen en anderen ook uitnodigen. 
Kunt u niet komen, maar wilt u wel wat eten delen, dan kan dat ook! Dan graag vermelden op het 
antwoordstrookje. 

 
Voor vragen/ opmerkingen graag een bericht naar: 
Marja Oostermann (06-41094192) 
Ellen Bakker (06-15485562) 
_________________________________________________________________________________ 
Antwoordstrookje 
0 Ik doe mee aan de lunch met ……… personen. Ik neem 
mee:………………………………………………………. ……………………………………………………………
… 

 
0 Ik ben niet bij de lunch, maar kom wel wat lekkers 
brengen: ……………………………………………………….  
0 Ik help ook graag een handje mee tijdens en na de lunch met klaarzetten/ opruimen 
 

Naam:………………………………………………… Telefoonnummer:………….. 
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LUKAS 1 VERS 26 – 38 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de 
stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was 
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 
afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog 
maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet 
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze 
schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich 
af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel 
zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn 
gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en 
een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32 Hij 
zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste 
worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van 
zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij 
koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.’ 
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik 
heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35 De 
engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en 
de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw 
overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, 
heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook 
je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks 
haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer 
alleen. 


