
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 20-11-22 
 

Openingslied: Psalm 68 vers 7 

God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 

Zingen: lied 307 vers 1 en 2 (ELB) 

Wij die met eigen ogen de aarde zien 

verscheurd, 

maar blind en onmeedogend ontkennen wat 

gebeurt: 

dat oorlog is geboden en vrede niet mag 

zijn, 

dat mensen mensen doden, dat wij die 

mensen zijn. 

 

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees 

vervuld, 

aan machten prijs gegeven, aan meer dan 

eigen schuld, 

wij die God weet hoe verder tot hiertoe zijn 

gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen het recht van 

vuur en zwaard. 

 

Zingen: lied 223 vers 3 (´Zingende 

gezegend´ - melodie gezang 121). 

Wat zou het mij toch baten 

als ik de wereld won, 

maar moest het leven laten 

wanneer zijn rijk begon? 

Volgt daarom Christus na, 

dan zult gij Hem omringen, 

met alle eng´len zingen 

zijn lof – halleluja! 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend zingen: lied 277 (Opwekking).  

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

Zingen: lied 405 vers 1, 2 en 3 (ELB – 

melodie gezang 409).  

Dat eens de Heer zal komen 

in deze wereldtijd 

en lang vervlogen dromen 

vertaalt in werk'lijkheid; 

de volkeren zal dopen 

in vrede en in recht - 

daar mogen wij op hopen, 

Hij doet al wat Hij zegt! 

 

Dat eens de Heer zal komen 

met allen groot en klein, 

die door de dood ontnomen 

allang gestorven zijn, 

om ieder vrij te kopen 

die dan nog wordt geknecht - 

daar mogen wij op hopen, 

Hij doet al wat Hij zegt! 

 

Dat eens de Heer zal komen 

en heel de schepping juicht, 

de bloemen en de bomen, 

de zon, de maan zich buigt, 

de wolf het lam leert lopen, 

de leeuw niet langer vecht - 

daar mogen wij op hopen, 

Hij doet al wat Hij zegt! 

 

 

 

 



 

Slotlied: Lied van de toekomst. 

In Uw toekomst wil ´k geloven 

en wie met mij mee wil gaan 

komt zijn ondergang te boven 

en vindt reden van bestaan. 

Op een wereld uit Gods handen, 

waarop onze wegen gaan, 

groeit de stad van zijn verlangen, 

waar Hij voor ons in zal staan.  

 

In Uw toekomst wil ik leven, 

in Uw liefde kan ik gaan. 

Alle hoop, door U gegeven, 

is de grond waarop wij staan. 

Als de horizon verduistert, 

-onbegaanbaar schijnt Uw weg- 

is ´t Uw liefde die nauw luistert, 

baan breekt en tot leven wekt.  

 

Naar Uw toekomst toe te leven: 

hoop die alle schreden richt, 

die mij liefde heeft gegeven, 

vreugde geeft en vergezicht! 

Laat mij voor Uw aanschijn spelen, 

leer mij achter U te gaan, 

het geheim met and´ren delen 

van Uw naam in mijn bestaan.  

 

 

 

 

Na de zegen: lied 415 vers 3 (NLB).  

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 


