Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 13-11-22

Openingslied: ‘Lied van voorbereiding’
Nu wij binnen zijn gekomen,

mensen overal vandaan,

waakzaam, kwetsbaar onze dromen,
zoeken wij Gods weg te gaan.

Gods nabijheid en bescherming

zijn een wonder, elk moment.

Vol ontzag voor uw ontferming

kom ik tot U, die mij kent.

Tegenstrijdige gedachten,

alle zorgen, groot en klein,
houden mij te vaak nog tegen

om als kind bij U te zijn.

Laat uw stilte mij doordringen,
opdat ik U kan verstaan.

Straal uw Licht, opdat ik zien kan
welke weg U wijst te gaan.

Zingen: lied 997 vers 1 en 4 (NLB)
— en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,

beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed,

zie deze wereld aan!

O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;

genees de zieke wereld weer,
zodat zij goed zal zijn.

Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

Zingen: Psalm 72 vers 2 en 6.
Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hem loven elk geslacht.

Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.

Vrede zal bloeien aller wegen,
omdat Hij koning is.

Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.

Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.

Dat opgetogen allerwegen

de volken komen saam,

elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Zingen: lied 748 vers 1 en 5 (NLB)
Het duurt niet lang meer tot de tijd
van Christus aan zal breken,

en Hij in grote heerlijkheid

het oordeel uit zal spreken.

Het lachen is dat uur gedaan,

als alles zal in vuur vergaan,

naar Petrus heeft geschreven.

Heer Jezus, ach wat duurt het lang
tot aan die dag der dagen.

Zie ons op aarde klein en bang,
bezocht door duizend plagen.
Kom Rechter in uw majesteit

in uw genade, kom, bevrijd

ons van het kwade. Amen.

Zingen: lied 71 vers 1 en 2 (Opwekking).
Jezus leeft in eeuwigheid,

zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het Licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,

VOor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,

zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.




Straks wanneer de grote dag begint,
en het Licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan.

Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van ons leven.

Na de zegen: lied 415 vers 3 (NLB).
Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!




