
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 6-11-22 
 

Openingslied: Psalm 24 vers 1.  

De aarde en haar volheid zijn 

des Heren koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. 

Het land rijst uit de oceaan, 

rivieren breken zich ruim baan 

om Gods volmaakte macht te tonen. 

 

Zingen: lied 407 vers 1 (Opwekking).  

O, Heer mijn God, 

wanneer ik in verwondering 

de aarde zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, 

het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

We zingen: lied 266 vers 1 en 4 (bundel 

‘Zingende Gezegend’). 

Dank, Vader, dank U wel 

voor heel dit lieve leven: 

voedsel in overvloed, 

genoeg om weg te geven; 

de lente, fris en groen, 

de zomer, goud en geel; 

de vrucht van dit seizoen 

is ons alleen te veel.  

 

Dank, Vader, dank U wel 

voor overvolle manden, 

vruchten van samenspel, 

het werk van onze handen; 

wij leggen onze dank 

als offergave neer, 

want heel ons leven is 

geschenk van U, o Heer! 

 

 

 

 

Zingen: lied 199 vers 1 en 3 (bundel Joh. de 

Heer).  

Eens zal op de grote morgen, 

klinken het bazuingeschal, 

dan zal Jezus wederkomen, 

als de rechter van ’t heelal. 

 

Refrein: 

Wie zal op die grote morgen, 

buigen voor die Majesteit? 

Wie zal op die grote morgen, 

vluchten voor die heerlijkheid? 

 

Eens zal op de grote morgen 

Jezus' macht worden erkend: 

dan zal ieder mens beseffen 

dat Gods Woord geen leugens kent. 

 

Refrein: 

Wie zal op die grote morgen… 

 

Slotlied: gezang 476 vers 4 en 5 (LvdK). 

Mensenzoon tussen de kandelaren, 

Wortel Davids, Morgenster, 

blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 

roep haar van nabij en ver. 

Laat de luchters branden van uw klaarheid, 

maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 

schuilplaats in de wildernis, 

huis waarin uw vrede is. 

 

Levensvorst, U loven de geslachten, 

en tot uw verborgen tijd 

blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 

't einde van haar bange strijd. 

Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd 

geheven, 

uit die hoge heilsverwachting leven, 

tot zij op de jongste dag, 

met U triomferen mag. 

 

Na de zegen: lied 415 vers 3 (NLB).  

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 


