
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 9-10-22 
 

Openingslied: Psalm 66 vers 1 en 3 

Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zingt alom op aard, 

looft Hem door wie wij zijn herboren, 

die ons voor wank'len heeft bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 

zoals men erts tot zilver smelt. 

Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

gelouterd voor uw ogen stelt. 

 

Zingen: gezang 219 vers 1, 2, 3 en 6  

Zingt ten hemel toe, 

juicht en jubelt Gode, 

want Hij wordt niet moe 

voor ons uit te gaan 

als een vuur vooraan 

levenden en doden! 

 

Christus onze Heer 

is voor ons gestorven 

en Hij daalde neer 

in het doodsgebied, 

deed de dood te niet 

in de nieuwe morgen. 

 

Als een ster zal Hij 

boven ons hoofd stralen, 

ja, Hij maakt ons vrij 

uit het doodsgeding, 

uit de wisseling 

van de lotgevallen. 

 

Daarom, zingt Hem toe! 

Hij is onze Heiland. 

Wordt zijn lof niet moe! 

God is opgestaan 

om de hand te slaan 

aan de oude vijand. 

 

Zingen: gezang 168 vers 1, 2, 3 en 6. 

O Jezus Christus, licht ze bij 

die leven aan uw licht voorbij. 

Voeg ze met uwe kudde saam, 

opdat zij niet verloren gaan. 

 

Vervul met uw genadeschijn, 

die op verkeerde paden zijn. 

Sta bij, die heim'lijk in zijn hart 

verlokt en aangevochten wordt. 

 

Breng, die aan uw gebod ontkwam, 

terug als uw verloren lam. 

Maakt de gewonde zielen heel 

en geef ze aan de hemel deel. 

 

Dan zullen wij, niet meer vervreemd, 

voor tijd en eeuwigheid vereend, 

in aarde en hemel, dan en nu, 

allen tezamen danken U. 

 

Slotlied: lied 871 vers 1, 3 en 4 (NLB) 

Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der engelen in. 

 

Na de zegen: lied 415 vers 3 NLB) 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

 

 

 

 


