
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 2-10-22 
 

Openingslied: Psalm 68 vers 9 en 12. 

God is de bron, de klare wel, 

springader voor heel Israël, 

uit Hem vloeit louter zegen. 

Zijn lof ontspringt als een fontein, 

zijn volk zal louter vreugde zijn, 

komend van allerwege. 

God, onze sterke bondgenoot, 

toon ons uw macht, uw krachten groot; 

Gij zult uw stad gedenken. 

Vorsten van verre bieden Hem 

terwille van Jeruzalem 

hun eerbied, hun geschenken. 

 

Gij mogendheden, zingt een lied, 

zingt Hem die koninklijk gebiedt, 

hier en in alle landen. 

Hij heft zijn stem, een stem van macht- 

uw sterkte zij Hem toegebracht, 

strekt tot Hem uit uw handen. 

Zijn heerlijkheid en hoog bevel 

staan wakend over Israël, 

geen wankeling gedogend. 

Doorluchtig is uw majesteit, 

geef aan uw volk standvastigheid, 

o Here God hoogmogend. 

 

 

Zingen: lied 209 vers 1, 2 en 3 (ELB).  

Kom in mijn hart, kom in mijn hart, 

kom iedere macht onttronen.  

Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon, 

mijn hart door uw Geest bewonen.  

 

Reinig mijn hart, reinig mijn hart 

in bronnen van uw genade: 

uw Woord geneest, uw bloed, uw Geest – 

zij stoppen de stroom van ’t kwade.  

 

Leef in mijn hart, leef in mijn hart, 

leef zo in mijn hart, Heer Jezus.  

‘k Ben dan uw kind dat U bemint, 

ja, hier is mijn hart, Heer Jezus. 

 

 

 

 

 

 

We zingen: lied 9 vers 1 en 3 (‘Zingende 

Gezegend’ – melodie gezang 409).  

Hoor Israël, de Here, 

enig is onze God – 

Hem liefhebben, Hem eren 

is u het hoogst gebod! 

Gij zult uw God beminnen, 

Hem dienen, dag en nacht 

met hart en ziel en zinnen 

en met geheel uw kracht.  

 

Gij zult het aan den lijve 

meedragen op uw hand, 

het op uw voorhoofd schrijven 

alom in stad en land, 

op poorten en op posten 

van deuren in uw huis – 

looft God, o gij verlosten, 

looft God! Hij bracht u thuis! 

 

We zingen: lied 378 vers 1, 2, 3, 4 en 5 

(Opwekking). Beurtzang.  

Allen. 

Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

Mannen.  

Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

 

Allen. 

Ik zal Christus' licht ontsteken, 

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken, 

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

Vrouwen.  

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen, 

tot de reis ten einde is. 

 

 

 



 

Allen. 

Dan zal het volmaakte komen, 

als wij zingend voor Hem staan. 

Als wij Christus' weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 

 

Slotlied: lied 220 vers 1, 5 en 6 (bundel 

Weerklank, melodie Psalm 87).  

Jeruzalem, o stad van heil en vrede, 

verhef uw poorten, maak uw straten wijd, 

uw Koning komt! Wanneer Hij binnenrijdt 

is alle strijd voorbij, uw leed geleden. 

 

Dichtbij de muur waar nu uw zonen klagen 

zal dan een plaats van louter vreugde zijn, 

uw kinderen die spelen op het plein, 

zullen hun Koning op de handen dragen. 

 

Jeruzalem – eenmaal daalt gij herboren, 

een nieuwe stad, de hoge hemel uit, 

getooid, versierd voor God, zijn eigen bruid, 

door Hem bemind, voor eeuwig uitverkoren! 

 

Na de zegen vers 7. 

Uw Koning komt! O volken, stroomt nu 

samen 

naar deze stad, die God u heeft bereid. 

Jeruzalem, verheug u, wees verblijd, 

zing voor uw Koning: halleluja, amen! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


