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ZONDAGSBRIEF 40

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen

(T)Huis aan de Markt.
Welkom!

2 oktober 2022 25e jaargang, week 40 e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl

Voorganger ds. G.W. Oostermann
Organist dhr. A. van Muijen
Ouderling van dienst mw. E. Ardon
Bloemengroet mw. E. Ardon

COLLECTES 2 OKTOBER
1¢ collecte Diaconie, 2° collecte Kerkrentmeesters, Uitgangscollecte PKN Kerk en Israél

UITGANGSCOLLECTE PROTESTANTSE KERK, KERK EN ISRAEL

Kerk en Israél verbonden door ontmoeting en dialoog

De relatie met het volk Israél is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit.
De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israél vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de
joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle
activiteiten van Kerk en Israél gericht.

Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven
en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het
geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke
gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse
ontmoetingsdagen Kerk en Israél en het internetproject ‘De Uitdaging'.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van
de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

Op 2 oktober, Israélzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israél. Geef in de collecte of
maak uw bijdrage over via NL 96 RABO 0373 105 18 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
Zevenbergen.o.v.v. Kerk en Israél .

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

WELKOM IN DE KERK
Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u zich van
harte verbonden..

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 2 OKTOBER - ISRAELZONDAG

Deze zondag is het Israélzondag. In de dienst schenken we aandacht aan onze onopgeefbare
verbondenheid met dit Godsvolk Israél. Wat voor verbondenheid is dat? Willen we als kerk nog wel met
Israél te maken hebben, lettend op hun agressie tegen de Palestijnen? Is Israél wel een voorbeeld voor de
volken? Over zulke vragen gaat het. Uit de bijbel lezen we Romeinen 11 vers 16-24 en Johannes 4 vers 20-
26.

KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRECHE)

Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp
van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je niet naar de kerk,
maar wil je wel met je kind(eren) betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor de
kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website:
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam mjslikke@gmail.com En als wachtwoord:
Zomer2020. Kies rechtsboven voor Bijbel Basics en je ziet het programma voor de betreffende zondag. .


mailto:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl

KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST
Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee en
limonade staan klaar. Welkom!

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 9 OKTOBER - HEL EN

VERDOEMENIS

Sommige mensen hebben slechte herinneringen aan zware kerkdiensten waar vooral ‘hel en verdoemenis’
werd gepredikt. Een met z’'n wijsvinger vermanend zwaaiende dominee die dreigende taal over de
kerkmensen uitstortte. Hoewel die tijd gelukkig zo goed als voorbij is, blijven er wel vragen leven over het
onderwerp zelf. Bestaat de hel? Of is het vooral bangmakerij? Wat zegt de bijbel er eigenlijk over en wat
betekent dat dan? Daar gaat het over in de kerkdienst van deze zondag. Geen hel en verdoemenispreek,
maar het gaat er wel over.

IN DE KOMENDE WEEK (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)
Maandag 3 oktober 13.30 uur Vergadering HVD

Maandag 3 oktober 19.30 uur Overleg zang- en muziekgroep

Donderdag 6 oktober 10.00 uur Koffieochtend

Vrijdag 7 oktober 15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek

MANNENAVONDEN

Op 14 oktober wordt er weer een mannenavond gehouden!
Jullie zijn welkom vanaf 20:00 uur, Arkelhof 54

Uiterlijk 9 oktober laten weten of je komt, i.v.m. boodschappen.
robert@bakkerworld.nl  hgmans@gmail.com

BLOEMENGROET

Voor de zomer zijn we met een goed initiatief gestart. Naast een boeket bloemen voor iemand uit onze eigen
gemeente geven we ook een boeket aan iemand buiten onze gemeente, in of rondom Zevenbergen. Laten
we met dat mooie initiatief verder gaan. Als u een naam weet, bv. van een buurman, iemand uit de straat of
een goede kennis, geef die dan door aan de dominee (predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-
42039216). Zo geven we een klein gebaar van zorg en aandacht meer ruimte dan alleen binnen onze eigen
gemeente.

ZANGDIENST ZONDAG 16 OKTOBER

Zondagmorgen 16 oktober houden we een zangdienst, dus met veel liederen, ingebracht door ons allemaal.
‘Zingen is twee keer bidden’ zou kerkvader Augustinus destijds al gezegd hebben. Daarom bij deze de
uitnodiging aan iedereen, jong en oud(er): lever een lied in wat je mooi vindt of veel betekenis voor je heeft
(van Psalmen in de oude berijming tot Opwekking/Hillsong, dus aarzel niet). Als er veel liederen ingeleverd
worden, maken we een selectie voor die kerkdienst en de overige liederen bewaren we dan voor een
volgende zangdienst.

Gebruik het invulstrookje of geef het door via mail, telefoon of app. Inleveren tot uiterlijk zondag 2 oktober.

Mijn
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Inleveren in de collectemandijes bij de uitgang.

Of geef het door via mail: predikant@hervormdzevenbergen.nl of
bel/app naar 06-42039216.

Tot uiterlijk zondag 2 oktober.
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