Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 18-9-22

Openingslied: lied 280 vers 1, 2, 3,5en 7 Lied 331 (ELB).

(NLB). Zanggroep:
Zanggroep. God, wij bidden U:
De vreugde voert ons naar dit huis, ontferm U over ons.
waar "t woord aan ons geschiedt. God, wij bidden U:
God roept zijn naam over ons uit luister naar ons gebed.
en wekt in ons het lied.

Allen:
Allen. God, wij bidden U...
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan, Aansluitend:
waar nog de wolk gebeden hangt Iedere nacht verlang ik naar U, o God...

van wie zijn voorgegaan,
Zingen: lied 331 (ELB).

Allen. Prijs de Heer, mijn ziel,
dit huis, dat alle sporen draagt en prijs zijn heil"ge Naam.
van wie maar mensen zijn, Prijs de Heer, mijn ziel,
de pijler die het alles schraagt, die mij het leven geeft.

wilt U die voor ons zijn?
Lofprijzingslied: ‘Eer aan God’ (F. Bullens).

Allen. Zanggroep:

Onthul ons dan uw aangezicht, Eer aan God in den hoge.

uw naam, die mét ons gaat Allen:

en heilig ons hier met uw licht, Eer aan God in den hoge.

uw voorbedachte raad.
Zanggroep:

Allen. En vrede op aarde aan de mensen die Hij

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, liefheeft.

maar blijven zal de kracht Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.

die wie hier schuilen verder leidt, Wij verheerlijken U

tot alles is volbracht. en zeggen U dank voor uw grote
heerlijkheid.

Zingen: ‘ledere nacht verlang ik naar U...’

Zanggroep: Allen:

ledere nacht verlang ik naar U, o God, Eer aan God in den hoge.

ik hunker naar U met heel mijn ziel.

ledere nacht verlang ik naar U, o God, Zanggroep:

ik hunker naar U met heel mijn ziel. Heer God, hemelse Koning, God,
almachtige Vader,

Allen: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;

ledere nacht verlang ik naar U, o God... Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.

Aansluitend: Allen:

Eer aan God in den hoge.




Zanggroep:
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed.

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Allen:
Eer aan God in den hoge.

Zanggroep:

Want Gij alleen zijt de Heilige,

Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest

in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

Allen:
Eer aan God in den hoge.

Zingen: lied 974 vers 1, 2 en 3 (NLB).
Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van
het leven!

Wij zijn geroepen om haar zingend door te
geven.

De wereld zegt ons niet de goede woorden
aan.

Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid
verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw
genade.

Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld
met gaven.

En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van
elkaar.

In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

Elkaar bidden wij toe: volhard in het
geloven,

verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te
boven.

Laat lichten uw gezicht over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.

Zingen: Hoe kan er in de wereld vrede zijn.
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn

en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein

en kracht en afweer niet meer kunnen
helpen.

Wie z0 zijn hele leven achterlaat

en vluchten moet naar nergensland en verder
zij gaan berooid in tranen over straat.

Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij U in goede handen.

U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan

en geeft als wapen: liefde voor de ander.

Zingen: lied 194 vers 1 en 4 (Evangelische
liedbundel).

Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal.

Er is een mens die roept om vrede,

die mens roept overal.

Jerusalaim, stad van God,

wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede,

breng ons weer thuis.

Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.

Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal.

Jerusalaim, stad van God,

wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede,

breng ons weer thuis.




Slotzang: lied 357 vers 1 en 5 (ELB).

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.

Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,

hef ons op tot U omhoog,

Gever van onsterfelijk leven,

die tot ons U neder boog.

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.

Laat ons, Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.




