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COLLECTES 18 SEPTEMBER                                                                                                                           
1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters,  Uitgangscollecte  Voedselbank Moerdijk 

                                                                                                 

WELKOM IN DE KERK                                                                                                                                       
Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u zich van 
harte verbonden.

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 18 SEPTEMBER , GEZAMENLIJKE STARTDIENST                            
Aanvang: 10.30 uur!                                                                                                                                          
Rianne Fortuin, Kerkelijk Werker in ‘De Ontmoeting’ schrijft hierover het volgende:   Afgevaardigden van de 
Hervormde Gemeente, de Rooms-Katholieke Kerk en GK ‘de Ontmoeting’ hebben de dienst en het 
programma na afloop van de dienst gezamenlijk voorbereid.                                                                             
Van 17 tot en met 25 september vindt de nationale Vredesweek plaats met als thema ‘Generatie Vrede’ en 
de voorbereidingsgroep heeft ervoor gekozen om ‘Vrede’ te kiezen als thema van de Startzondag. De 
nationale Vredesweek is dé actieweek voor vrede waarin PAX, de grootste vredesorganisatie in Nederland, 
een groot aantal activiteiten georganiseerd. Vrede is niet vanzelfsprekend, dat horen we dagelijks in het 
nieuws en misschien ervaren we het zelf ook wel van dichtbij. PAX roept iedereen op om te helpen ‘Vrede’ 
onder de aandacht te brengen. Met bemoediging, geduld, liefde en aandacht voor elkaar kan zichtbaar 
worden wat vrede betekent. Met de keuze voor ‘Vrede’ als thema van de Startzondag wil de Raad van 
Kerken Zevenbergen meewerken aan aandacht voor vrede in de wereld. Het centrale Bijbelgedeelte in de 
dienst is Lukas 19 vers 1-10.
Het is een thema dat uitnodigt tot nadenken, gesprek en ontmoeting. We hopen dat u erbij kunt zijn. Na de 
dienst wordt het programma voortgezet in en rondom ’Het Anker’. Van harte welkom!  

Bij het thema van de dienst: Een steentje bijdragen.
Hoe kunt u een steentje bijdragen?                                                                                                                     
Vrede is dichterbij dan u denkt en u kunt er zelf aan bijdragen. In één minuut kunt u al iets doen. Waarom 
niet vaker een kleine bijdrage aan vrede in uw hart, in uw omgeving, in de samenleving?
1. Geef iets aan een ander, letterlijk of figuurlijk. Geef voorrang, glimlach, geef een fooi, help iemand, enz.
2. Maak oogcontact met iemand die je niet kent en die je ook niet snel zal leren kennen.
3. Ruim iets gewoon op in plaats van uw partner of kind hierop aan te spreken (ongeacht wiens
    verantwoordelijkheid het is).
4. Zeg ‘sorry’ in plaats van uw gelijk te halen of boos te worden als iemand u ergens op aanspreekt, ook als
    diegene ongelijk heeft.
5. Vergeef iemand waarop je boos bent door een aantal keren te herhalen (in gedachten of hardop): ik
     vergeef je dat …
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6. Ga rechtop op een stoel zitten, sluit je ogen en herhaal in jezelf, als een mantra: ‘Vrede is vrijheid’. Neem
     waar wat dit oproept. Welke gevoelens of gedachten? Laat ze er gewoon zijn, zonder oordeel.
7. Los iets op dat u al een tijd dwars zit. Bijvoorbeeld door iemand met wie u nog iets moet uitpraten te
     bellen of een brief te schrijven.
8. Kiest u voor gelijk of geluk? Houd deze vraag vandaag in uw achterhoofd, bij alle keuzes die u maakt.
9. Wat staat uw innerlijke vrede in de weg? Schrijf in 1 minuut tijd alles op wat in u opkomt. Laat het er zijn
     en doe hier verder niets mee.
10. Maak een praatje met een buurman of buurvrouw waar je nooit mee praat.
11. Laat als u onder de douche staat alle onvrede van u afspoelen.
12. Oordeel vandaag niet over jezelf. Ook niet als je het toch doet …                                                                

KINDERNEVENDIENST  EN KINDEROPVANG (CRÈCHE)                                                                              
Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp
van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je niet naar de kerk, 
maar wil je wel met je kind(eren) betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor de 
kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: 
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam mjslikke@gmail.com En als wachtwoord:
Zomer2020. Kies rechtsboven voor Bijbel Basics en je ziet het programma voor de betreffende zondag. 

KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST                                                                                                           
Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee en 
limonade staan klaar. Welkom en ook bij de lunch na de koffie!

VOLGENDE WEEK ZONDAG 25 SEPTEMBER                                                                                                
Ds. A.A. van den Berg uit Puttershoek hoopt  dan in deze dienst voor te gaan.

IN DE KOMENDE WEEK   (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)                                
Woensdag 21 september     13.30 uur Groei Groep bij fam. Koert, Oude kerk straat 42.

                                                         We beginnen het seizoen met de film: "Anatefka".
Woensdag 21 september     20.00 uur Denktank Jeugd
Donderdag  22 september   10.00 uur Koffieochtend in de kerk. 
Donderdag 22 september    19.30 uur  Oriëntatiegroep Christelijk Geloof 

ZONDAG 25 SEPTEMBER BRUNCH IN GEREFORMEERDE KERK DE ’ONTMOETING’                             
Thema:‘Over de brug! Bruggen bouwen tussen kerk, overheid en  samenleving’ . Gastspreker is Karin de 
Schipper-Visser, directeur van SKIN-Rotterdam. SKIN staat voor Samen Kerk in Nederland en is een 
stichting voor en door internationale kerken in Rotterdam en  omstreken. Er zijn geen kosten verbonden aan 
het bijwonen van de brunch. Na afloop is er de gelegenheid om een bijdrage te doen voor SKIN-Rotterdam, 
ter ondersteuning van de lokale Voedsel- en Kledingbanken.                                                                             
Aanvang 11.00 uur, inloop vanaf 10.45 uur, aanmelden uiterlijk woensdag 21 september via 
brunch@deontmoeting.nu . 
Heeft u geen mail dan kunt u telefonisch aanmelden bij R. Molenaar 06-524 16 216 (vanaf 19.00 uur). Het 
eerste deel van de brunch+ is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl‘

BLOEMENGROET
Voor de zomer zijn we met een goed initiatief gestart. Naast een boeket bloemen voor iemand uit onze eigen
gemeente geven we ook een boeket aan iemand buiten onze gemeente, in of rondom Zevenbergen. Laten 
we met dat mooie initiatief verder gaan. Als u een naam weet, bv. van een buurman, iemand uit de straat of 
een goede kennis, geef die dan door aan de dominee (predikant@hervormdzevenbergen.nl of 06-
42039216). Zo geven we een klein gebaar van zorg en aandacht meer ruimte dan alleen binnen onze eigen 
gemeente. 

VAKANTIE SCRIBA
Onze scriba, Mara Latour heeft vakantie tot eind september.  Mail gestuurd aan het scribaat wordt door 
anderen gelezen.
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ZANGDIENST ZONDAG 16 OKTOBER
Zondagmorgen 16 oktober houden we een zangdienst, dus met veel liederen, ingebracht door ons 
allemaal. ‘Zingen is twee keer bidden’ zou kerkvader Augustinus destijds al gezegd hebben. Daarom bij 
deze de uitnodiging aan iedereen, jong en oud(er): lever een lied in wat je mooi vindt of veel betekenis 
voor je heeft (van Psalmen in de oude berijming tot Opwekking/Hillsong, dus aarzel niet). Als er veel 
liederen ingeleverd worden, maken we een selectie voor die kerkdienst en de overige liederen bewaren 
we dan voor een volgende zangdienst. 
Gebruik het invulstrookje of geef het door via mail, telefoon of app. Inleveren tot uiterlijk zondag 2 oktober.

Mijn lievelingslied:
…………………………………………………………………………………...

Naam: 
……………………………………………………………………………………
Inleveren in de collectemandjes bij de uitgang. 
Of geef het door via mail: predikant@hervormdzevenbergen.nl of 
bel/app naar 06-42039216. 
Tot uiterlijk zondag 2 oktober. 
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