
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 11-9-22 
 

Openingslied: lied 117a vers 1 en 2 (NLB) 

Gij volken loof uw God en Heer, 

wil Hem het loflied zingen.  

Laat de fonteinen van zijn eer 

in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja.  

 

Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 

 

Zingen: lied 833 (Nieuwe Liedboek).  

Zangers:  

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Allen: idem. 

Neem mij aan zoals ik ben… 

 

Zingen: lied 412 vers 1 (NLB) 

Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 

U zingen alle heem'len, serafs, machten, 

tronen, 

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der 

legerscharen, 

wiens grootheid aard' en hemel heerlijk 

openbaren! 

 

Zingen: lied 569 vers 1 en 3 (bundel 

Johannes de Heer).  

Heer, wees mijn gids op heel mijn 

levenspad, 

wees Gij mijn gids. 

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 

wees Gij mijn gids. 

Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij 

voor, 

dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor. 

 

 

Nu aan zijn hand dwaal 'k nimmer van de 

weg, 

Hij is mijn gids. 

't Zij door moeras of wel langs struik en heg 

leidt mij mijn gids. 

Licht, vriend'lijk licht stroomt van zijn 

aangezicht, 

'k houd daarom steeds het oog op Hem 

gericht. 

 

Zingen: lied 377 vers 1, 4, 5, 6 en 7 (NLB – 

melodie lied 211 ELB) 

Zangers: 

Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij – 

o Lam van God, ik kom. Ik kom! 

 

Allen: 

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –  

o Lam van God, ik kom. Ik kom! 

 

Allen: 

Zoals ik ben, in U te zijn 

en Gij in mij, in brood en wijn: 

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –  

o Lam van God, ik kom. Ik kom! 

 

Allen: 

Zoals ik ben – ja, dat ik dan 

de lengte, breedte, hoogte van 

uw diepe liefde vatten kan: 

o Lam van God, ik kom. Ik kom! 

 

Allen: 

Zoals ik ben: dat ik uw naam 

nu al, met alle heil’gen saam, 

en eens ook voor uw troon beaam –  

o Lam van God, ik kom. Ik kom! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lotte zingt: lied 1006 NLB) 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U er is er maar één. 

 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

 

En vergeef ons wat we fout doen 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verdergaan. 

 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen 

dat we goed zijn voor elkaar. 

 

Onze Vader, wij geloven 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder, 

hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

 

  

 

Slotlied: lied 928 vers 1 en 2 (bundel 

Johannes de Heer).  

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, samen met elkaar. 

Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk, 

wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar 

huis, 

dan is vanaf heden, Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

 


