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Openingslied: lied 216 vers 1 en 3 (NLB).  

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het Woord. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Zingen: Psalm 121 vers 1, 2 en 4.  

Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan,  

waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen.  

Mijn herder zal niet slapen. 

 

Uw wank'le voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet:  

uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen,  

Israëls wachter wezen. 

 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed,  

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren,  

in eeuwigheid bewaren. 

 

Zingen: lied 203 vers 1 en 2 (ELB). 

Genade, zo oneindig groot, 

dat ik, die 't niet verdien, 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan 'k zien. 

 

Genade, die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

dat God mij nooit verlaat. 

 

 

 

 

 

 

Zingen: lied 277 (Opwekking).  

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

Prijst de Vader, prijst de Zoon… 

 

Zingen: lied 650 vers 2 (Nieuwe Liedboek).  

Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

 

Kijk- en luisterlied:  

Goodness of God  

De goedheid van God 

 

I love You Lord 

Ik hou van U, Heer. 

Oh Your mercy never fails me 

Uw genade laat me nooit in de steek. 

All my days I've been held in Your hands 

Al mijn dagen word ik in uw handen 

gehouden. 

From the moment that I wake up 

Vanaf het moment dat ik wakker word 

Until I lay my head 

tot ik mijn hoofd neerleg 

I will sing of the goodness of God 

wil ik zingen van de goedheid van God.  

 

All my life You have been faithful 

Mijn hele leven bent U trouw geweest, 

All my life You have been so so good 

mijn hele leven bent U zo, zo goed geweest. 

With every breath that I am able 

Met iedere ademhaling waartoe ik in staat 

ben 

 



I will sing of the goodness of God 

wil ik zingen van de goedheid van God.  

 

I love Your voice 

Ik hou van uw stem, 

You have led me through the fire 

U hebt me door het vuur geleid. 

In darkest night You are close like no 

other 

In de donkerste nacht bent U dichterbij dan 

geen ander. 

I've known You as a father 

Ik heb U leren kennen als een Vader, 

I've known You as a friend 

ik heb U leren kennen als een Vriend, 

I have lived in the goodness of God 

ik heb de goedheid van de Heer 

ondervonden.  

 

All my life You have been faithful 

Mijn hele leven bent U trouw geweest, 

All my life You have been so so good 

mijn hele leven bent U zo, zo goed geweest. 

With every breath that I am able 

Met iedere ademhaling waartoe ik in staat 

ben 

I will sing of the goodness of God 

wil ik zingen van de goedheid van God.  

 

Your goodness is running after 

Uw goedheid achtervolgt mij,  

It’s running after me 

komt achter mij aan.  

Your goodness is running after 

Uw goedheid achtervolgt mij,  

It’s running after me 

komt achter mij aan.  

With my life laid down I’m surrendered 

now 

Mijn leven heb ik overgegeven, 

I give You everything 

ik geef alles aan U.  

 

Your goodness is running after 

Uw goedheid achtervolgt mij,  

It’s running after me 

komt achter mij aan.  

Your goodness is running after 

Uw goedheid achtervolgt mij,  

It’s running after me 

komt achter mij aan.  

Your goodness is running after 

Uw goedheid achtervolgt mij,  

It’s running after me 

komt achter mij aan.  

 

With my life laid down I’m surrendered 

now 

Mijn leven heb ik overgegeven, 

I give You everything 

ik geef alles aan U.  

Your goodness is running after 

Uw goedheid achtervolgt mij,  

It's running after me 

komt achter mij aan.  

 

All my life You have been faithful 

Mijn hele leven bent U trouw geweest, 

All my life You have been so so good 

mijn hele leven bent U zo, zo goed geweest. 

With every breath that I am able 

Met iedere ademhaling waartoe ik in staat 

ben 

I will sing of the goodness of God 

wil ik zingen van de goedheid van God.  

I will sing of the goodness of God 

wil ik zingen van de goedheid van God.  

I’m gonna sing of the goodness of God 

Ik ga zingen van de goedheid van God. 

 

Slotlied: lied 146c vers 3 (NLB) 

Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schade, wie zou hem 

verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft!  

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 

 

Na de zegen: vers 4. 

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft roepe nu: ´amen´, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en Heilige Geest! 

Halleluja! Halleluja! 

 


