
 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  14 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 
(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
 
 

3 april 2022    25e jaargang, week  14                           e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.C. Buijs, Epe  
Organist dhr. A. van Muijen 
Ouderling van dienst mw.  A. Koert  
Bloemengroet mw. E. Ardon 
 
COLLECTES 3 APRIL                                                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters,  Protestantse kerk missionair werk 

COLLECTE: PROTESTANTSE KERK MISSIONAIR WERK                                                                                         
De collecte is vandaag bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 
plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor 
gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, 
samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een 
geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. 
Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer 
hoop’. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op 
NL96RABO0373710518 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zevenbergen. Helpt u mee om deze collecte 
tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl. 

WELKOM IN  DE KERK                                                                                                                                         
Wees van harte welkom iedere zondagmorgen! We vragen om de wens van gemeenteleden die graag nog 
afstand willen houden en/of een mondkapje willen dragen te respecteren.  

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG  3 APRIL                                                                                                                                                                           
We naderen Pasen. Nog twee voorbereidingszondagen te gaan. De naam van deze vijfde zondag is                  
´Judica´. ´Doe recht´ betekent het. Ontleend aan het gebed waar Psalm 43 mee begint: ´Doe mij recht, o 
God´. Als gastpredikant hopen we ds. Roberto Buijs uit Epe te mogen verwelkomen.  

KINDERNEVENDIENST  EN KINDEROPVANG (CRÈCHE)                                                                                       
Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp 
van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je (nog) niet met je 
kind(eren) naar de kerk, maar wil je wel betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor 
de kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: 
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam mjslikke@gmail.com En als wachtwoord: 
Zomer2020. Kies rechtsboven voor Bijbel Basics en je ziet het programma voor de betreffende zondag.              

KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST                                                                                                                                    
Welkom om na de dienst koffie te komen drinken in het Anker. Ook hier vragen we om rekening te houden 
met degenen die nog graag wat afstand willen houden. 

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 10 APRIL                                                                                             
´Zondag Palmarum´ is de officiële naam voor de zesde en laatste zondag voor Pasen. Goed vertaald: 
Palmzondag, of beter, Palm- en Passiezondag. De naam Palmzondag betrekt je bij het moment in de bijbel 
waarop Jezus op een ezeltje binnenrijdt in Jeruzalem en Hij verwelkomd wordt door mensen die juichend 
met palmtakken staan te zwaaien. Het tweede deel van de naam, Passiezondag, betrekt je tegelijkertijd bij 
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het vervolg van de weg die Jezus daarna ging. Passie betekent lijden. Zijn weg werd een lijdensweg, een Via 
Dolorosa. Een lied zegt: ´Heden Hosanna, morgen Kruisigt Hem!´ Over die gelaagdheid, die dubbele 
betekenis, gaat het deze zondag in de kerkdienst.                                                                                          

 

STILLE WEEK  SAMENKOMSTEN ‘DE WEG NAAR HET KRUIS’                                                                                                                                                                             
In de stille week zijn er van maandag 11 april t/m donderdag 14 april in ons kerkgebouw korte 
samenkomsten. In liederen, stilte, lezingen, gebed en een korte overdenking willen we met elkaar stilstaan 
bij Jezus’ lijden voor ons en toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Het thema is ´De weg naar het kruis’. 
Iedere avond volgen we Jezus die op weg is naar het kruis en ontmoeten we mannen en vrouwen die 
getuige waren van zijn lijdensweg. De avonden worden afwisselend geleid door één van ons. Voor de 
overdenkingen maken we deels gebruik van het boekje ‘Langs de weg naar Golgotha’ van J. van ’t Hul. 
Naast samenzang is er ook een lied dat verzorgd word door de muziekgroep. U en jij zijn van harte 
uitgenodigd.                                                                                                                                                                     
De samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Op Goede Vrijdag 15 april 
gedenken we rond het Heilig Avondmaal het sterven van Jezus Christus. Deze eredienst begint om 19.30 
uur.                                                                                                                                                                                     

We hopen u te ontmoeten in de stille week in het kerkgebouw. De samenkomsten zijn daarnaast ook via de 

livestream te volgen.                                                                                                                                    Een 
hartelijke groet van ds. Gert Oostermann en Pauline Kranendonk 

ENQUÊTE  NIEUW KERKELIJK PEIL                                                                                                                                       
Voor wie de enquête heeft ingevuld, hartelijk dank! Nog niet gedaan? Er is nog voldoende tijd om de enquête 
in te vullen. Wat is het? Nieuw Kerkelijk Peil is een landelijk initiatief waar kerken aan mee kunnen doen. Via 
een enquête wordt nagegaan wat de sterke en zwakke punten van de gemeente zijn en waar het verlangen 
naar uit gaat. De ingevulde enquêtes sturen we naar het landelijk bureau (Protestantse Theologische 
Universiteit), waarna we de uitslag, een profiel van onze gemeente, na een paar weken toegestuurd krijgen. 
Met dat profiel kunnen we plannen/beleid maken voor de komende tijd. Beleid, niet van bovenaf, maar op 
grond van wat we zelf als gemeente in de enquêtes hebben aangegeven. Dus met breed draagvlak. 
Belangrijk is daarom dat we zoveel mogelijk allemaal de enquête invullen. Hoe gaan we dat doen?  

⚫ Papieren enquêtes moeten met blauwe of zwarte pen ingevuld worden. Dus geen andere kleuren 
en geen potlood. 

⚫ Komende zondag 3 april worden papieren exemplaren van de enquête bij de uitgang aangeboden 
om thuis in te vullen (voor zover nog niet gedaan).  

⚫ De enquête kan ook digitaal ingevuld worden. De link ervoor is: https://nl-
surveys.ncls.org.au/CV8J-Y3QC De kerkcode die ingevuld moet worden is PKI52901 Let op bij de 
code: na PK staat een hoofdletter I, niet het cijfer 1. De code is erg belangrijk omdat het landelijk 
bureau zo weet bij welke kerk de enquête hoort.  

⚫ Wie zondag niet in de kerk is, maar wel een papieren exemplaar wil invullen, kan deze ophalen bij 
Lenie Jansen, Droge Mark 7. Lukt ophalen niet, bel haar dan even: 0168-326034.                                            

De ingevulde enquête kan vervolgens in de brievenbus van de pastorie, Markt 3.                                                        
De sluitingsdatum voor het inleveren, ook voor het digitaal invullen, is PASEN, dus zondag 17 april. We 
hebben dus nog een paar weken de tijd.                                                                                                                                      
Doe mee! Zo draag je bij aan een hopelijk mooie toekomst van onze gemeente.                                                                                                                    

IN DE KOMENDE WEEK   (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)                                             
Maandag 4 april            13.30 uur Vergadering HVD.                                                                                                                                                              
Dinsdag 5 april              19.00 uur Tienercatechese (groep12-15 jaar).                                                                  
Donderdag 7 april         10.00 uur  Koffieochtend.                                                                                                                
Donderdag 7 april         13.30 uur  Groeigroep bij Mies Heming                                                                                     
Zondag 10 april             19.30 uur  Catechese (18+groep).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PAASMIDDAG HVD                                                                                                                                                             
U kunt zich t/m zondag 3 april nog opgeven voor de paasmiddag van de HVD op maandag 11 april om 14.00 
uur. Dit kan bij Jenny van Est (tel 0168-327581) of bij Lenie Jansen (tel. 0168-326034)  Tot nu toe zijn er te 
weinig aanmeldingen om de middag door te laten gaan. We horen van een aantal mensen dat zij het nog 
niet aandurven vanwege corona. Dat begrijpen we natuurlijk. Wilt u wel komen, maar heeft u zich nog niet 
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opgegeven, doe dit dan alsnog.  Maandag nemen we een besluit over het wel of niet doorgaan.                                                                                                                             
Een hartelijke groet van de dames van de HVD                                                                                                                                

 

 

 

VRIJWILLIGERS OPROEP THE PASSION 40 DAAGSE  EN CONCERT KIDS/CREW 16 APRIL                                                                                                                                                          
Het draaiboek is klaar en de takenlijst is uitgezocht. 
Vele handen maken licht werk, dus we hopen op een grote betrokkenheid! 
De taken die we hebben zijn: 
-Opbouwen van het kruis 
-Elektriciteit aansluiten voor het kruis 
-Tafels regelen en aankleden voor bij het kruis 
-Spandoeken ophangen en na afloop weghalen 
-4 x 2 personen die per toerbeurt bij het kruis staan. 
-Kerkzaal helpen inrichten 
-Afbreken kruis 
-Opruimen van de kerkzaal 
-Kruis met busje van The Passion 40daagse wegbrengen                                                                                             
Mocht u met iets kunnen helpen, neem dan contact op met Robert en Ellen Bakker 
06-18593624 of 06-15485562 
ellen@bakkerworld.nl 

HARTVERWARMEND ACTIEF                                                                                                                                         
Hulp voor Oekraïners in de regio Moerdijk                                                                                                                   
Er word gezegd dat alles tegelijk komt, nou misschien niet gelijk maar toch wel achter elkaar. 
Corona en nu de vluchtelingen uit Oekraïne. Maar we laten ons er niet onder krijgen. Na enkele jaren van 
niet bij elkaar komen voor de acties, willen wij de vrijwilligers graag op woensdag 20 april in het 
Bartholomeushuis verwelkomen. Om 19.30 uur Dan gaan we onder het genot van een bakkie koffie de 
presentaties  van de verschillende projecten aanschouwen. Natuurlijk gaan we ook inventariseren wie wat 
kan doen op de Markt die we gaan houden op ZATERDAG 7 MEI ( dat is de zaterdag voor moederdag). Wij 
vragen jullie hulp :om jullie ideeën en het zoeken van nieuwe helpers voor verkoop, opbouw, afbreken. Wij 
gaan actie voeren voor ondersteuning aan de Oekraïners hier in Moerdijk. Maar wij vergeten natuurlijk  onze 
projecten niet. Hopelijk bent u in de gelegenheid ons mee te helpen , want zoals U weet vele handen maken 
licht werk. Mocht U in uw vriendenkring iemand weten die ons ook wil komen helpen, breng die dan gerust 
mee. Dus tot ziens op woensdag 20 april om 19.30 Bartholomeushuis  Zevenbergen.                                                
Namens HartVerwamend Actief, Cees Machielsen                                                                                                                                 
Henk Malipaard voegt hier het volgende aan toe: HartVerwarmend Actief is op zoek naar vrijwilligers en mijn 
vraag is, meldt u zich aan. Heeft u vragen, op-, of aanmerkingen, dan kunt u terecht bij Henk Malipaard                           
E. malibo@planet.nl   T. 0168-326975 

BEDANKJE                                                                                                                                                                     
Koos en Mies Krijger-Nelemans, bedanken de gemeente hartelijk voor de mooie bloemen, waar ze vorige 
week zondag mee verrast werden. In januari werd Koos geconfronteerd met een hartinfarct. Het herstel gat 
langzaam, maar gelukkig wel vooruit.  
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