
 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  12 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 
(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
 
 

20 maart 2022    25e jaargang, week  12                           e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann  
Organist dhr. A. van Muijen 
Ouderling van dienst mw.  M. Latour  
Bloemengroet fam. B. van der Put 
 
COLLECTES 20 MAART                                                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte  Onderhoud kerk 

WELKOM IN  DE KERK                                                                                                                                             
Wees van harte welkom iedere zondagmorgen! Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht en we 
hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden. Ook aanmelden bij binnenkomst is niet meer nodig. 
Fijn dat er zo weer meer sociale ruimte komt! Wel vragen we om de wens van gemeenteleden die graag nog 
afstand willen houden en/of een mondkapje willen dragen te respecteren. 

KINDERNEVENDIENST  EN KINDEROPVANG (CRÈCHE)                                                                                       
Elke zondag is er in principe kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp 
van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je (nog) niet met je 
kind(eren) naar de kerk, maar wil je wel betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een moment voor 
de kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: 
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam mjslikke@gmail.com En als wachtwoord: 
Zomer2020. Kies rechtsboven voor Bijbel Basics en je ziet het programma voor de betreffende zondag. 

DRIE THEMADIENSTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD                                                                                                   
Tijdens een deel van de voorbereidingstijd naar Pasen (Veertigdagentijd) wordt er in drie achtereenvolgende 
kerkdiensten een soort bezinningstijd gehouden die gaat over de waarde van geloven. Gericht op 
(hernieuwde) toewijding aan Christus. Vorige week zondag 13 maart zijn we daarmee als volgt begonnen.                                                                                                                                                                            
Zondag 13 maart.                                                                                                                                                         
Eerste thema: ‘Hoor ik erbij?’ Bij God, bij Jezus, bij de christelijke geloofsgemeenschap?                                                
Komende zondag volgt de tweede themadienst.                                                                                                            
Zondag 20 maart.                                                                                                                                                        
Tweede thema: ‘Hoe maak ik de keuze?’ God verplicht je tot niets. Maar geloven is ook niet vrijblijvend. Het 
vraagt altijd een keuze, die vooruithelpt. Hoe doe je dat?   De muziekgroep hoopt deze zondag ook een 
bijdrage te leveren. Gelezen wordt uit het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Ruth.                             
Gedicht in deze dienst van Jaap Kroonenburg (1901 – 1938, bundel ‘Mensch en nood’).    

Ze ís besluiteloos en heeft geen vaste keuze.                                                                                                    
Ze volgt Naomi naar het vreemd gebied,                                                                                                   
maar haar belofte is niets dan een leuze:                                                                                                      
haar hart is in de dingen, die ze achterliet. 

Ze mint Naomi en ze wil wel met haar trekken,                                                                                                     
haar lokt het vreemde van het verre land.                                                                                              
Maar Moab blijft haar oude liefde wekken:                                                                                                               
ze heeft haar schepen achter zích nog niet verbrand.  
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Ze weifelt en ze weet niet wat ze zal verkiezen.                                                                                     
Nog gaat ze zwijgend achter d' and'ren aan.                                                                                                   
Maar op de tweesprong blijft ze schreíend staan:                                                                                                              
ze wil voor Kanaän haar Moab niet verliezen. 

Ze kán de zucht naar Moab niet geheel verdrijven,                                                                                          
de keus van Ruth is voor haar hart te veel.                                                                                                   
Ze wil van beide kanten liefst een deel:                                                                                                                             
ze wil naar Kanaän en tóch in Moab blijven. 

Volgende week zondag de derde en laatste themadienst in deze serie.                                                                                                                                 
Zondag 27 maart.                                                                                                                                                   
Derde thema: ‘Hoe kan ik groeien in geloof?’ Als je (opnieuw) je plaats bepaald hebt (13 maart) en daardoor 
wellicht een (nieuwe) keuze gemaakt hebt (20 maart), gaat het vervolgens deze derde zondag om wortelen, 
aarden, groeien, sterker worden in geloof.                                                                               

KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST                                                                                                                                    
Welkom om na de dienst koffie te komen drinken in het Anker.  Ook hier vragen we om rekening te houden 
met degenen die nog graag wat afstand willen houden.                                                                                                               

KOMENDE ZONDAG INVULLEN VAN DE ENQUÊTE                                                                                                 
Vorige week zondag is bekend gemaakt dat we komende zondag na de dienst bij de koffie in het Anker met 
elkaar de enquête willen invullen die gaat over de toekomst van onze kerk.  

ENQUÊTE  NIEUW KERKELIJK PEIL                                                                                                                                       
In de komende weken willen we een enquête houden die gaat over de toekomst van onze gemeente. De 
enquête Nieuw Kerkelijk Peil is een landelijk initiatief waar kerken aan mee kunnen doen. De ingevulde 
enquêtes sturen we naar het landelijk bureau (Protestantse Theologische Universiteit), waarna we de uitslag, 
een profiel van onze gemeente, na een paar weken toegestuurd krijgen. Met dat profiel kunnen we 
plannen/beleid maken voor de komende tijd. Beleid, niet van bovenaf, maar op grond van wat we zelf als 
gemeente in de enquêtes hebben aangegeven. Dus met breed draagvlak. Belangrijk is daarom dat we 
zoveel mogelijk allemaal de enquête invullen. Hoe gaan we dat doen?  

⚫ Papieren enquêtes moeten met blauwe of zwarte pen ingevuld worden. Dus geen andere kleuren 
en geen potlood.  

⚫ Komende zondag 20 maart vullen we na de dienst in het Anker, tijdens de koffie, de enquête in. 
We nemen vraag voor vraag door, en eventueel kan er ter plekke toelichting bij gegeven worden. 
Het invullen duurt ongeveer een goed half uur.  

⚫ De enquête kan ook digitaal ingevuld worden. Dat kun je dus thuis doen. De link ervoor is: 
https://nl-surveys.ncls.org.au/CV8J-Y3QC De kerkcode die ingevuld moet worden is PKI52901 Let 
op bij de code: na PK staat een hoofdletter I, niet het cijfer 1. De code is erg belangrijk omdat het 
landelijk bureau zo weet bij welke kerk de enquête hoort.  

⚫ Wie zondag niet de enquête in het Anker in kan vullen, maar wel een papieren exemplaar wil 
invullen, kan dit ophalen bij Lenie Jansen, Droge Mark 7. Lukt ophalen niet, bel haar dan even: 
0168-326034. De ingevulde enquête kan vervolgens in de brievenbus van de pastorie, Markt 3.  

De sluitingsdatum voor het inleveren, ook voor het digitaal invullen, is PASEN, dus zondag 17 april. We 
hebben dus een paar weken de tijd.                                                                                                                                      
Doe mee! Zo draag je bij aan een hopelijk mooie toekomst van onze gemeente. 

IN DE KOMENDE WEEK   (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zondag 20 maart          10.00 uur Tienerviering oudste groep (weer bij Mies Heming).                               
Zondag 20 maart          19.30 uur  Catechese 18+                                                                                                                       
Maandag 21 maart       19.45 uur  Kerkenraadsvergadering.                                                                                                         
Dinsdag 22 maart         19.00 uur  Catechese 12-15 jaar.                                                                                                                         
Dinsdag 22 maart         20.30 uur  Missionaire Commissie.                                                                                            
Donderdag 24 maart    10.00 uur  Koffieochtend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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BEDANKJE                                                                                                                                                                
Hartelijk dank voor de kaarten, bloemen en de aandacht van uw allen die ik mocht ontvangen vanwege de 
gebroken arm bij een aanrijding. Het gaat nu goed , maar volgens de fysio duurt het wel tot de zomer voor ik 
weer alles kan als voorheen. Dus moet ik oefenen. Bedankt, Leny Korpershoek.     

VRIJWILLIGERS OPROEP THE PASSION 40 DAAGSE  EN CONCERT KIDS/CREW 16 APRIL                                                                                                                                                          
Het draaiboek is klaar en de takenlijst is uitgezocht. 
Vele handen maken licht werk, dus we hopen op een grote betrokkenheid! 
De taken die we hebben zijn: 
-Opbouwen van het kruis 
-Elektriciteit aansluiten voor het kruis 
-Tafels regelen en aankleden voor bij het kruis 
-Spandoeken ophangen en na afloop weghalen 
-4 x 2 personen die per toerbeurt bij het kruis staan. 
-Kerkzaal helpen inrichten 
-Afbreken kruis 
-Opruimen van de kerkzaal 
-Kruis met busje van The Passion 40daagse wegbrengen                                                                                             
Mocht u met iets kunnen helpen, neem dan contact op met Robert en Ellen Bakker 
06-18593624 of 06-15485562 
ellen@bakkerworld.nl 

PAASMIDDAG HVD                                                                                                                                                             
We zijn heel blij dat we na de twee jaar dat het niet door kon gaan weer een Paasmiddag kunnen houden.  
De paasmiddag  wordt gehouden op maandag 11 april en begint om 14.00 uur. We starten de middag met 
een kopje koffie of thee met iets lekkers, daarna volgt een  Paasviering waarin we samen zingen, lezen en 
luisteren naar gedichten. Het thema van de viering is “Door het duister naar het licht”.  In de pauze heeft u 
ruim de tijd om elkaar te ontmoeten. Na de pauze hoort u een paasverhaal en we sluiten de middag af met 
een broodmaaltijd.                                                                                                                                                               
Senioren uit onze gemeente kunnen zich  voor 2 april  opgeven bij Jenny van Est (tel 0168-327581) of bij 
Lenie Jansen (tel. 0168-326034)                                                                                                                            
Een hartelijke groet van de dames van de HVDb 
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