
 
 

                                                                                                                                                                                                      
ZONDAGSBRIEF  4 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 
(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
 
 

23 januari 2022    25e jaargang, week  4                           e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann 
Organist dhr. A van Muijen 
Ouderling van dienst mw. H. van Rijn 
 
 
COLLECTES 23 JANUARI                                                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters,  avondmaalscollecte Stichting Mensenkinderen                                                                                                                                                                 

 
AVONDMAALSCOLLECTE STICHTING MENSENKINDEREN                                                                 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië 
voor wie niemand anders zorgt. De stichting werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties. In de Bijbel 
komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het 
geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor 
die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens.                                
De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) 
transporten, de goederen worden gekocht in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de 
lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.                                                                              
 
WEER NAAR DE KERK                                                                                                                                             
Sinds vorige week zondag zijn we weer welkom in de kerk. Belangrijk is om ons even aan te melden. Een 
briefje meenemen met naam en telefoonnummer erop is voldoende. Bij binnenkomst kan het briefje 
ingeleverd worden. We gebruiken bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje. Als we 
zitten mag het mondkapje af. Bij klachten die met corona te maken kunnen hebben blijven we thuis. In de 
kerk houden we anderhalve meter afstand van elkaar, behalve echtparen/geliefden en gezinnen. Van harte 
welkom! 

 
KINDERNEVENDIENST  EN KINDEROPVANG (CRÈCHE)                                                                                       
Elke zondag is er in principe ook kindernevendienst en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de 
ouderapp van de kindernevendienst door of je kind(eren) hiervan gebruik wil(len) maken. Kom je (nog) niet 
met je kind(eren) naar de kerk, maar wil je wel betrokken blijven? In de livestream kerkdienst is er een 
moment voor de kinderen. Materiaal om dan vervolgens met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: 
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam mjslikke@gmail.com En als wachtwoord: 
Zomer2020. Kies rechtsboven voor Bijbel Basics en je ziet het programma voor de betreffende zondag. 

 
KERKDIENST KOMENDE  ZONDAG  23 JANUARI                                                                                        
Aanstaande zondag 23 januari vieren we de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal. Het gaat in de 
kerkdienst over de betekenis van dagelijks brood, zoals Jezus het ons leert bidden in het ‘Onze Vader’: ‘geef 
ons heden ons dagelijks brood’. In verband daarmee wordt uit de bijbel het openingsgedeelte gelezen uit 
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Psalm 107, vers 1 – 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 30 JANUARI                                                                                                       
‘Eerste liefde’, dat is een veelzeggende uitdrukking in de bijbel. In het laatste Bijbelboek Openbaring 
(Openbaring 2 vers 1 – 7) gaat het daarover. De NBV21 vertaalt het met ‘de liefde van weleer’. Wat wordt 
daarmee bedoeld en waarom is dat zo belangrijk? De context waarin Openbaring 2 erover schrijft, kan ook 
voor ons confronterend zijn. Daar gaat het volgende week zondag over.  
  
IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                    
Maandag 24 januari      19.45 uur  Kerkenraad, bezinningsavond.                                                                             
Donderdag 27 januari   10.00 uur  Koffieochtend.                                                                                               
Donderdag 27 januari   19.00 uur Jongerencatechese (groep 12 – 15 jaar).                                                      
Donderdag  27 januari 20.15 uur  Consistorie.    
 

TIJDELIJKE AMBTSONTHEFFING                                                                                                                                     
Sieta van der Stelt heeft tijdelijke ontheffing uit haar ambt als ouderling-kerkrentmeester gevraagd. Vanwege 
haar revalidatieproces na corona is ze de komende tijd, in ieder geval tot aan de zomer, niet in staat om 
deze functie goed uit te oefenen. Natuurlijk geven we Sieta alle ruimte voor een goed herstel en zijn bovenal 
met haar zeer dankbaar dat ze goed door een ernstige ziekteperiode heen is gekomen.       
 

DONDERDAGMORGEN KOFFIEOCHTEND                                                                                                             
Op donderdag 27 januari willen we weer voorzichtig met de koffie ochtend in ’t Anker beginnen. Velen kijken 
er weer naar uit. U bent weer welkom vanaf 10.00 uur voor een ontmoeting met elkaar bij een kopje koffie.                                                                                                                                                                       
We nemen de regels zo goed mogelijk in acht om elkaar niet te besmetten. Dus kom met een mondkapje op 
naar binnen. Als u zit mag het weer af. Zoals u weet is iedereen welkom.                                                                                                                          
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