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Voorganger ds. G.W. Oostermann
Organist dhr. A van Muijen
Ouderling van dienst mw. E. Ardon

COLLECTES 16 JANUARI
1¢ collecte Diaconie, 2°¢ collecte Kerkrentmeesters, "uitgangscollecte” Protestantse Kerk: Ondersteuning
gemeenten

COLLECTE PROTESTANTSE KERK, ONDERSTEUNING GEMEENTEN

Toerusting voor werkers in de kerk

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers
trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed
mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en
webinars. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeén op en wisselen
ervaringen uit.

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij
goed toegerust aan de slag kunnen! U kunt uw bijdrage overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. Ondersteuning gemeenten.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecterooster en www.protestantsekerk.nl/training

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

WEER NAAR DE KERK?

Vrijdagavond 14 januari is er een persconferentie waarin kenbaar gemaakt wordt of de coronamaatregelen
versoepeld gaan worden. Afhankelijk daarvan besluiten we daarna of we komende zondag weer naar de
kerk kunnen komen of dat we daar nog mee moeten wachten. We laten dat via de weg van deze digitale
Zondagsbrief vrijdagavond of zaterdag weten. Degenen die de zondagsbrief op papier ontvangen kunnen
met vragen hierover zaterdag tussen 16 en 20 uur Lenie Jansen bellen (0168-326034)

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 16 JANUARI
Sinds half oktober van het afgelopen jaar is de definitieve versie van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) uit

2004 verschenen, de NBV21. Het getal 21 wil zeggen dat dit de bijbel is voor de 21€ eeuw. Deze NBV21
willen we komende zondag in de kerkdienst introduceren. We hebben een nieuwe kanselbijbel gekocht, die
een goede plaats krijgt in onze kerk. Natuurlijk vooral om er tijdens de kerkdiensten veel uit te gaan lezen.
De Woordverkondiging wordt een soort leerdienst, waarin we stil staan bij de waarde van deze nieuwe
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vertaling. Mooie vertaalvoorbeelden uit de NBV21 passeren de revue, waarbij uitleg wordt gegeven waarom
dat verbeteringen zijn t.0.v. de NBV uit 2004. Zo hopen we de komende jaren, met deze mooie vertaling,
dankbaar te mogen putten uit de rijkdom van Gods Woord.

KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRECHE)

Als we zondag weer naar de kerk mogen (zie ‘Weer naar de kerk?’) is er in principe weer kindernevendienst
en de mogelijkheid voor kinderopvang. Geef via de ouderapp van de kindernevendienst door of je kind(eren)
hiervan gebruik wil(len) maken. Als we nog niet naar de kerk kunnen, of als je (nog) niet met je kind(eren)
naar de kerk wil, maar wel betrokken wil blijven: in de livestream kerkdienst is er een moment voor de
kinderen. Materiaal om met je kind te gebruiken, is te vinden op de website: www.bijbelbasics.nl Om in te
loggen gebruik je als gebruikersnaam mijslikke@gmail.com En als wachtwoord: Zomer2020. Kies
rechtsboven voor Bijbel Basics en je ziet het programma voor de betreffende zondag.

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 23 JANUARI

Volgende week zondag 23 januari vieren we de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal. Hopelijk is er
dan ook de mogelijkheid om naar de kerk te komen en om, samen met de mensen die op afstand verbonden
Zijn, in de kring brood en wijn te ontvangen en zo dit indrukwekkende sacrament samen te vieren.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Voor veel mensen is dit een moeilijke tijd. Vanwege ziekte, of omdat je geconfronteerd wordt met
beperkingen, met depressiviteit, omdat je je zorgen maakt of je onzeker voelt. Er is een lied dat zingt: ‘Heer,
ik kom tot U... houd mij vast, laat uw liefde stromen, houd mij vast, heel dicht bij uw hart; ik voel uw kracht en
stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde’
(Opwekking 488). Ter bemoediging, verzachtend voor je ziel.
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