
DE JEUGDPAGINA’S! 
 

CRÈCHE 

Iedere zondagochtend is er crèche voor de kleinste kids (0-4 jaar).  

In een eigen ruimte in ‘Het Anker’ is speelgoed aanwezig en in de hal is volop 

ruimte om te spelen. De kinderen kunnen met de blokken bouwen, puzzelen, 

boekjes lezen, kleuren of spelletjes doen. Voor de allerkleinsten is er ook baby 

speelgoed, een box en kinderstoelen aanwezig.  

Alle kinderen, die dat mogen gebruiken, krijgen bij ons 

wat limonadesiroop en een doosje rozijntjes. Maar je 

mag natuurlijk ook zelf een flesje drinken of koekje aan 

je kind meegegeven.  

Er zijn altijd meerdere leid(st)ers aanwezig om op de 

kinderen te passen. Om 9.45 zijn deze aanwezig, zodat je 

rustig afscheid kunt nemen van je kindje. Wil je graag 

het actuele rooster ontvangen? Stuur mij dan even een mailtje. Je ontvangt dan 

maandelijks het rooster in je mail box. 

 

Marleen op ’t Hof T 337128 E marleenvandongen@kpnmail.nl  

 

 

KINDERNEVENDIENST 

Hallo allemaal, 

 

Er zijn dingen waarover je blijft praten. Omdat het zo mooi is om 

erover te vertellen. Omdat het zo belangrijk is dat anderen het horen. 

Omdat je er simpelweg je mond niet over kunt houden. De Bijbel staat 

vol met zulke dingen. Met wonderen van geluk, vrede en trouw. We 

horen over mensen die ervaren hoe geweldig het is als je Gods liefde 

over je leven laat schijnen. Moet je horen, hoe bijzonder dat is!  

Het eerste verhaal van deze periode gaat over een man die doof is en 

moeilijk spreekt. Maar Jezus maakt hem beter. Als Jezus tegen de 

omstanders zegt dat ze maar niet verder moeten vertellen wat ze 

meegemaakt hebben, lukt dat hen niet. Hier móeten ze wel over praten! 

Daarmee zet dit eerste verhaal de toon voor de rest van de verhalen. 

Want steeds opnieuw gebeuren er dingen die je niet voor je kunt 

houden.   Groetjes, de leiding van de kindernevendienst 



Zondag 3 sept 2017 – Marcus 7:31-37  

Moet je horen!  

Er wordt een man bij Jezus gebracht. 

Zijn oren zijn dicht, uit zijn mond komt 

nauwelijks geluid. Het volk smeekt 

Jezus om de man de handen op te 

leggen. Jezus raakt hem aan en zucht. 

Hij roept: ‘Ga open!’ En het gebeurt. 

Jezus vraagt de mensen het niet verder te 

vertellen, maar zij kunnen hun mond niet 

houden. Dit moet je horen! 

 

Zondag 10 sept 2017 – Lucas 10:23-37  

Je ziet het toch?  

Een priester en Leviet komen langs 

de man die gewond op de grond ligt, 

maar zij kijken weg. Juist de 

Samaritaan, degene van wie de 

toehoorders het niet verwachten, 

ziet wat er mis is en helpt. Gelukkig 

ben je als je iets gezien hebt’, zegt 

Jezus tegen zijn leerlingen. ‘Iets van 

wat hier gebeurt. Van het geheim 

van Gods liefde voor de mensen.’ 

 

Zondag 17 sept 2017 – Lucas 17:11-19  

Kom erbij  

Tien melaatse mannen worden 

genezen, slechts één komt er terug om 

God te verheerlijken: een Samaritaan, 

iemand van buiten de kring van Israël. 

‘Uw geloof heeft u behouden’, vertelt 

Jezus de man. Niet de mensen bepalen 

wie erbij horen, maar God. 

 



Zondag 24 sept 2017 – Matteüs 6:24-34 

Waar maak je je zorgen om?  

Maak je je zorgen om geld, om 

spullen, kleren en eten? Of maak je 

je zorgen om het koninkrijk van 

God? Dat zijn niet alleen twee 

verschillende dingen, ze kunnen 

zelfs tegenover elkaar komen te 

staan. Maak je liever zorgen om het 

koninkrijk, houdt Jezus de mensen 

voor. Dan komt de rest vanzelf wel. 

 

Zondag 1 okt 2017 – Lucas 7:11-

16 

Huil niet meer  

Jezus gaat op weg naar Naïn waar 

juist op dat moment een dode 

jongen wordt uitgedragen. Zijn 

moeder loopt achter de baar. Het 

verdriet van de moeder is een 

verdriet van alle eeuwen. Over dat 

verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen 

troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus 

laten zien met dit verhaal. 

 

Zondag 8 okt 2017 – Lucas 14:1-11 

De beste plaats  

Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld 

voor een bruiloft, moet je niet meteen op de 

beste plaats gaan zitten. Je loopt kans alsnog 

weggestuurd te worden, wanneer er iemand 

binnenkomt die meer recht heeft op een 

goede plaats. Beter is het om jezelf klein te 

maken; wie weet ben jij de laatste die de 

eerste wordt. 



Zondag 15 okt 2017 – Matteüs 22:34-46 

Geloven is een dagtaak  
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt 

God niet een beetje liefhebben. Als je 

gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat 

je hele bestaan. Met heel je hart, heel je 

ziel, heel je verstand. Dat is geen zware 

opdracht waar je onder gebukt gaat. 

Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je 

de liefde van en voor God ervaren. Daar 

word je vrolijk van! 

 

Zondag 22 okt 2017 - Lucas 14: 15-24 

Een tafel vol...voor iedereen 

Afsluiting Vakantie Bijbel Club 

 
Zondag 29 okt 2017 – Matteüs 22:1-14 

Kom maar!  

Het koninkrijk van de hemel lijkt op 

een bruiloftsfeest dat de koning 

geeft voor zijn zoon. Er zijn mensen 

uitgenodigd die niet komen. 

Sommigen reageren zelfs woedend 

op de uitnodiging. Uiteindelijk 

worden mensen van de straat 

uitgenodigd. Waarom is het zo 

moeilijk gehoor te geven? 

 

Deze zondag staat dicht bij Hervormingsdag (31 oktober). Dit jaar is het 

500 jaar geleden dat Luther met zijn stellingen de kerk begon te 

veranderen. Met de kinderen staan we daarom ook stil bij de 

toegankelijkheid van de kerk. 

 

 



Zondag 5 nov 2017 – Johannes 4:46-54 

‘Ga met me mee!’  

Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga 

toch mee, voordat mijn kind sterft.’ 

Jezus gaat niet met hem mee en 

zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie 

wonderen meemaken!’ Maar de 

vader maakt duidelijk waarom hij 

om dit wonder vraagt: niet omdat hij 

dat nodig heeft voor zijn geloof, 

maar vanwege zijn zoon. Jezus 

stuurt de man weg met de 

boodschap dat zijn zoon leeft. 

 
SPJZ-ACTIVITEITEN 

SPJZ is de afkorting van Stichting Protestants Jeugdwerk Zevenbergen.  

Onder SPJZ vallen de volgende clubs:  

* Kinderclub Jij-Kids: Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar.  

Iedere woensdag van 18.30-19.30 uur.  

 

* Tienergroep JoY: Voor tieners van 11 t/m 14 jaar.  

Eén keer in de twee weken op vrijdag van 20.03-21.57 uur.  

 

* Jongerenclub RefleXion: Voor jongeren vanaf 15 jaar.  

Eén keer in de twee weken op vrijdag vanaf 20.00 uur.  

 

JEUGDAGENDA VAN SEPTEMBER EN OKTOBER  
De data van de Kindernevendienst +, Tienerviering en van de clubs Jij-kids, 

JoY en RefleXion zijn bij het schrijven van de jeugdpagina’s nog niet bekend.  

 

 
 

 

 



KROTJESNACHT 
 

Vrijdagavond 7 juli t/m zaterdagochtend 8 juli is de Krotjesnacht 

gehouden. 31 jongeren uit de vier kerken in Zevenbergen hebben 

met elkaar het mooie bedrag van ... 

€ 1.631,40 
opgehaald voor Stichting Open Doors! 

Iedereen die de actie gesponsord heeft: heel erg bedankt!  

 

Van Open Doors kregen we een mooi bedankje:  

'Wat een geweldig bedrag hebben de tieners bij elkaar 

gesprokkeld! Fantastisch! Heel hartelijk dank daarvoor. Ik hoop 

dat jullie met elkaar een hele goede nacht hebben gehad, met 

hopelijk niet teveel regen.' 

 

Regen hadden we gelukkig niet. Het was prima weer om in een 

krotje van karton te ‘slapen’. Het was gezellig met leerzame 

momenten tussendoor. Zo hebben twee jonge sprekers van Open 

Doors verteld over het belangrijke werk voor christenen die 

vervolgd worden en we hebben geluisterd naar het verhaal van een 

jonge vrouw die uit haar land moest vluchten mede om haar 

geloof in Jezus Christus. 

Open Doors is enthousiast over onze actie en daarom komt er een 

artikel in hun magazine te staan over de Krotjesnacht. Leuk!  

 

Op de volgende pagina een foto met iedereen die heeft meegedaan 

aan de Krotjesnacht.  

 

Groetjes van alle deelnemers 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 

Een speciaal bericht voor alle kinderen van de basisschool: 
 
We willen jullie allemaal heel graag uitnodigen voor de Vakantie 
Bijbel Club in Het Anker aan de Markt, naast de Hervormde kerk, 
op: woensdag 18 oktober en donderdag 19 oktober 2017. 
Hoe laat we beginnen en afsluiten op de twee dagen komt in de 
zondagsbrief te staan.  
 

Het thema van de Vakantie Bijbel Club is: 

‘AAN TAFEL’ 
Samen eten, fijn he? Jezus deed dit ook al in de Bijbel, samen 
met anderen eten, praten en bidden.  
Vind je het leuk om met andere kinderen plezier te maken, te 
zingen, te knutselen en te luisteren naar Bijbelverhalen over 
Jezus? Je bent welkom op de Vakantie Bijbel Club! 

 
Op zondag 22 oktober sluiten we 
de Vakantie Bijbel Club af met een 
mooie kerkdienst. We laten horen 
en zien wat we allemaal gedaan 
hebben tijdens de Vakantie Bijbel 
Club. Iedereen is welkom, dus neem 
je broertjes, zusjes, vader en 
moeder, allemaal mee.  
 
We kijken er naar uit om je te zien! 


