
                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  20
13 mei 2018  21e jaargang, week 20                                    e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl        
Voorganger  ds. H.J. Inkelaar, Oudenbosch 
Ouderling van dienst  mw. J. Schreurs-Ardon
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Hanna Burgers
Koster dhr. G. Ardon
Bloemengroet  fam. C. Bonis

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor  de Voedselbank  

KINDERNEVENDIENST

Dat beloof ik                                                                          Genesis 9: 8-17

Noach en de dieren zijn de ark uit gegaan; de aarde is weer droog. Dan doet 
God een belofte aan Noach: Nooit meer zal het zo erg zijn op de aarde. De 
regenboog is hiervan het teken.

                                                                                                                                                                                 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                        
Dhr. J.J. Hoeneveld, Lindonk 66, weer thuis is uit het ziekenhuis. 
Overleden:                                                                                                                                                               
Op vrijdag 4 mei 2018 is overleden Nico Tolenaars in de leeftijd van 75 jaar. Correspondentieadres: Annendal 
47, 4761 LL Zevenbergen.                                                                                                                                       
Op zaterdag 5 mei 2018 is overleden Jan Barel in de leeftijd van 67 jaar. Correspondentieadres: Koekoekendijk
15, 4782 PK Moerdijk.                                                                                                                                              

DEZE WEEK                                                                                                                                                            
Woensdag   18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                 
Woensdag   14.00 uur  Ledenmiddag PCOB. Onderwerp: Presentatie Heemkundekring over Zevenbergen. 
Woensdag   19.00 uur  Bezinningsavond jeugdwerk                                                                                               
Donderdag  14.30 uur  Protestantse dienst in de Zeven Schakels, voorganger ds. G.C. Buijs                              
Vrijdag         15.00 uur  Weeksluiting en De Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk                                      
Vrijdag         20.00 uur  RefleXion                                                                                                                             
Zaterdag      09.30 uur  Lopend Vuurtje ( zie voor meer informatie ‘t Ankertje pag. 33 )  

BEZINNINGSAVOND JEUGDWERK                                                                                                                      
Op woensdag 16 mei vanaf 19.00 uur is er een Bezinningsavond over het jeugdwerk in Het Anker, dus met en 
voor de jeugd van onze gemeente. Iedereen, oud en jong, wordt hartelijk uitgenodigd.                                         

GEMEEENTEAVOND                                                                                                                                              
Op donderdag 24 mei is de gemeenteavond van onze gemeente. Tijdens deze avond zullen de jaarstukken van
het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen worden gepresenteerd. Op deze avond wil de 
kerkenraad de gemeente ook verder informeren over het beroepingswerk na het afscheid van Ds. Buijs, het 
werk van de restauratiecommissie, een nieuwe werkwijze van het college van ouderlingen en over de 
mogelijkheid van zangavonden. De gemeenteavond biedt de mogelijkheid voor uitwisseling tussen de 
kerkenraad en de gemeente. Bovendien wordt de gemeenteavond georganiseerd om elkaar te ontmoeten. 
Jong en oud is daarom van harte uitgenodigd. De avond begint om 20.00 uur in het Anker, Inloop en koffie 
vanaf 19.45 uur. De avond sluiten we af met een hapje en een drankje.

UITNODIGING OUDERENMIDDAG 6 juni                                                                                                              
Namens de Diaconie van de Gereformeerde en Hervormde kerk van Zevenbergen willen we u van harte 
uitnodigen voor de jaarlijkse ouderenmiddag. Het zal een gezellige en gevarieerde middag worden onder het 
genot van een hapje en een drankje. Deze middag wordt gehouden op woensdag 6 juni van 14:00 tot 17:30 in 
Het Anker. Opgeven graag voor 30 mei bij: Bets vd Lusdonk 0168-328087 of Monica Bezemer 076-5424154 



ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Zingen Psalm 27: 1 en 7 Stil gebed / Bemoediging en groet/ 
Zingen NLB 654: 1 en 2/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Schuldbelijdenis, genadeverkondiging/ 
Zingen NLB 654: 4 en 6/ Leefregel/  Zingen NLB 834: 1 en 2/ Gebed om  verlichting door de Heilige Geest/ 
Schriftlezing OT Jes. 43: 8-13/ Schriftlezing NT Hand.1: 1-8/ Zingen NLB 680: 1, 2 en 3/ Verkondiging/            
Orgelspel/ Zingen Psalm 87/ Dankgebed en voorbeden, stil gebed en  Onze Vader/ De kinderen komen  terug 
van de kindernevendienst/  Inzameling van de gaven / Zingen EL 215/ Zegen (gezongen amen) 

Jesaja 43: 8-13 

 8 Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook 
al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren.9  Alle 
volken zullen zich verzamelen, alle naties komen 
bijeen. Wie van hun goden hee ft aangekondigd wat 
eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen 
leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen 
hoort zal zeggen : “Het is zo!” 10 Mijn getuigen zijn 
jullie - spreekt de HEER –, mijn dienaar die ik 
uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en 

vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij 
is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn. 11 
Ik, ik ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt. 
12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, 
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie 
zijn mijn getuigen – spreekt de HEER –, dat ik werkelijk
God ben 13 en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich
aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie 
maakt het ongedaan?

Handelingen 1: 1-8 

1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en 
het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het 
begin tot aan de dag dat hij in de hemel werd 
opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de 
heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun 
opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun 
herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende 
veertig dagen is hij in hun midden verschenen en 
sprak hij met hen over het koninkrijk van God.  
Toen hij eens bij hun was, droeg hij hun op: ‘Ga niet 
weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten  tot de 
belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben 

gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte 
met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met 
de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, 
vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd 
het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij 
antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de 
Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en 
het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen 
plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over 
jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij 
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot 
aan de uiteinden van de aarde’

Evangelische Liedbundel 215

1 O wil toch de hemel scheuren,                                  
kom, daal neer, o Heil’ge Geest!                                   
Dat uw wond’ren weer gebeuren,                                 
laat nog zijn wat is geweest.                                         
Wil door Jezus’ Naam genezen,                                   
teken van zijn liefd’ en macht.                                       
Mochten wij gedoopten wezen                                     
met uw volheid, met uw kracht.

2 Kom , o God, zo in ons midden.                                
Dan geen lege kerken meer;                                        
allen zullen U aanbidden,                                             
Jezus prijzen: Hij is Heer!                                             
Laat ons ook uw Geest verlangen,                               
bij het woord der zuiv’re leer;                                        
mocht die blijdschap ons omvangen,                            
maak ons uw getuigen weer!

3 Laat uw gaven op ons dalen;                                      
krachten, kennis, wijs vermaan,                                     
profetie en tongentalen,                                                  
stel Gij herders, leraars aan.                                          
Vul ons hart met zegenstromen!                                     
Ja, waar alles scheen verkwijnd,                                    
zal verrassend leven komen                                           
als de Pinksterzon verschijnt. 


