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De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (40-dagentijdcollecte Kerk in Actie) de tweede collecte is voor 
het kerkrentmeesterlijk beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor het werk van de diaconie in de 
eigen gemeente 

KINDERNEVENDIENST  

Ik praat met je     Marcus 9: 2-10

In de lezing van vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg 
op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia 
verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken 
heeft, klinkt uit de hemel de stem van God.                                                            

                                                                                         

DEZE WEEK                                                                                                                                                            
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                              
Woensdag      19.00 uur  Catechese                                                                                                                        
Woensdag      20.00 uur  Bètacursus                                                                                                                       
Donderdag     14.30 uur  Protestantse viering in De Zeven Schakels , voorganger mw. B. de Waal-vd Vlies       
Vrijdag            15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G.C. Buijs                                               
Vrijdag            20.00 uur  RefleXion          

CATECHESE                                                                                                                                                           
Woensdag 21 februari is er catechese voor de beide groepen om 19.00 uur in Het Anker.

BETACURSUS                                                                                                                                                       
Woensdag 21 februari is de tweede cursusavond.                                                                                                   

VAKANTIE PAULINE KRANENDONK                                                                                                                    
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 21 februari t/m 4 maart.                                                  

ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Zingen NLB 146c: 1 en 3/ Stil gebed, bemoediging en groet /    
Uitleg Paasproject en Zingen HH 181: 1 en 4/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Korte inleiding/ 
Gebed/ Zingen EL 233: 1 en 3 (melodie psalm 42)/ Gebed om de hulp van de Heilige Geest/ Lezing uit de     
bijbel Matteüs 4: 12-23/ Zingen NLB 314:1/  Preek deel 1/ Zingen NLB 939: 1, 2 en 3/ Preek deel 2/ Orgelspel/
Zingen NLB 653: 1, 6 en 7/ Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader/   De kinderen      
komen terug van de  kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen JdH 205: 1,2,3 en 4 Zegenbede       
(gezongen amen) 



Matteüs 4: 12-23                                                   
12Toen Jezus hoorde dat Johannes 
gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. 
13Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in 
Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied 
van Zebulon en Naftali. 14Zo ging in vervulling wat 
gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van 
Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en 
aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de 
heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde,
zag een schitterend licht, en zij die woonden in de 
schaduw van de dood werden door het licht 
beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn 
verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het 
koninkrijk van de hemel is nabij!’

18Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, 
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer 
Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren 
vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van 
jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen 
hun netten achter en volgden hem. 21Even verderop 
zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun 
vader in hun boot bezig met het herstellen van de 
netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en 
hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

23Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de
synagogen, verkondigde het goede nieuws van het 
koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder 
het volk

Hemelhoog 181: 1 en 4

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht, 
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd-de-macht.

4.Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein.

Evangelische liedbundel 233: 1 en 3                       Johannes de Heer 205: 1,2,3 en 4

1) Koester nimmer de gedachte,
dat God u verstoten zou.
Groot zijn Gods genadekrachten,
grenzeloos Gods liefd' en trouw.
O mijn hart, vertwijfel niet!
De verzoening is geschied.
Hij toch heeft zijn Zoon gezonden
ter vergeving van uw zonden.

3) Welke herder zoekt zijn schapen
zoals deze Herder doet,
die niet sluim'ren zal noch slapen,
die zo trouw zijn kudde hoedt?
Als er één is afgedwaald ,
't wordt door Hem weer thuisgehaald.
Ja, Hij wil zijn eigen leven
voor 't behoud der zijnen geven.

1) Wat God in deze tijd zoekt, dat is een kerk die strijdt.
Die zich met ziel en lichaam, aan Christus heeft gewijd.
Maar niet in eigen krachten, zich inspant tot het werk.
God zoekt in deze dagen, een kerk, in Zijn kracht sterk.

2) Wat God in deze tijd zoekt, dat is een kerk vol vuur.
Die aan de Heiland trouw is, die Hem dient ieder uur.
Die niet slechts met de lippen, Hem Heer en Meester 
noemt.
God zoekt in deze dagen, een kerk, die in Hem roemt.

3) Wat God in deze tijd zoekt, dat is een kerk die blij,
Haar leven aan de Heer geeft, omdat zij wil dat Hij,
Die het haar heeft gegeven, Zijn koninkrijk slechts 
bouwt.
God zoekt in deze dagen, een kerk, die Hem vertrouwt.

4) Wat God in deze tijd zoekt, dat is een kerk die 
vraagt:
"Wat wilt U dat ik doen zal?", zodat de rest vervaagt.
Heer, neem ons uw gemeente, wij geven ons aan U,
Maak uit ons deze dagen, een kerk, die leeft voor U!

                                                                  


