
                                                                                                                                                     

ZONDAGSBRIEF 4
21 januari  2018  21e jaargang, week  4                                                  e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl      
Voorganger  ds. G.C. Buijs
Ouderling van dienst mw. J.M. Burgers-Plaisier
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Rik den Hollander
Koster mw. A. Nijhof
Bloemengroet fam.  J. van der Put

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk)  de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De 
opbrengst van de avondmaalscollecte is voor de Stichting Eye Care

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL                                                                                                                                          
Voorkom onnodige blindheid.Geef mensen kans op een beter leven.                                                                                      
Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en 
genezen. Wereldwijd zijn er 285 miljoen mensen met een visuele handicap. 39 miljoen van deze mensen zijn blind, 246 
miljoen zijn slechtziend. Maar liefst 90% van de mensen met een visuele handicap woont in een ontwikkelingsland. In 
ontwikkelingslanden leidt blindheid tot grote economische en sociale problemen. Blinde mensen kunnen doorgaans zelf 
niet meer werken en zijn afhankelijk van familieleden en vrienden. 80% is te voorkomen of te genezen; bijvoorbeeld door 
een staaroperatie of een goede bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn, maar zonder de hulp van u is het onmogelijk om dit 
te bereiken.

KINDERNEVENDIENST  

Waar gaat dit naar toe?                                                   Marcus 1: 14-20         

Bij het Meer van Galilea zijn de vissers bezig met hun netten. Dat doen ze elke dag. 
Maar vandaag verandert alles: Jezus komt langs en vraagt hen om met hem mee te 
gaan. Meteen laten de vissers alles achter om Jezus te volgen.

                                                                                         

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                       
Mw. J.de Vries-Maris (Kasteelweg 306) is afgelopen vrijdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.                                     

DEZE WEEK                                                                                                                                                                              
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                        
Woensdag      19.00 uur  Gebedsdienst voor eenheid                                                                                                               
Donderdag     14.30 uur  Protestantse viering in De Zeven Schakels                                                                                   
Vrijdag            15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G.C. Buijs Viering Heilig Avondmaal                    
Vrijdag            20.00 uur  RefleXion                                                                                                                                            

CATECHESE                                                                                                                                                                              
A.s woensdag 24 januari is er catechese voor de jongste en oudste groep. Met elkaar sluiten we aan bij en helpen we mee
met de interkerkelijke viering voor de week van gebed voor eenheid. De dienst begint om 19.00 uur. Ook de ouders zijn na-
tuurlijk van harte welkom.

BETACURSUS                                                                                                                                                                        
De cursus start definitief a.s. woensdagavond. Wie nog wil aansluiten is van harte welkom. Info en opgave: Ds. 
Roberto Buijs, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl, 0168851945 

MENSEN GEZOCHT                                                                                                                                                       
Mensen gezocht: Ik ben op zoek naar 4 mensen die bewoners ophalen uit de 7 schakels om zondagochtend naar de kerk 
te kunnen komen. Je bent dan 1 keer in de 2 maanden aan de beurt. Opgave of info bij Erika de Vries Tel.326559 of mail 
devries1996@ziggo.nl   Alvast hartelijk dank namens de dames. 

GEBEDSDIENST VOOR EENHEID                                                                                                                                          
Op woensdagavond 24 januari is er een gezamenlijke dienst voor de eenheid van de kerken. Deze dienst begint om 19.00
uur en is in Het Anker en wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Zevenbergen. Voorgangers zijn ds. Evelien 
Barendregt, ds. Roberto Buijs en Piet de Meijer. Na de dienst is er een gezellige ontmoeting met koffie en thee. 
De Raad van Kerken nodigt u allen van harte uit om deze gezamenlijke dienst bij te wonen. Al de vier kerken van 
Zevenbergen zullen aanwezig zijn.                                                                                                                     
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ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Intochtspsalm Psalm 100/ Moment van stil gebed/                     
Bemoediging en groet / Zingen NLB 218: 1, 2, 4 en 5/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst /              
Zingen NLB 340B (Geloofsbelijdenis)/ Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige 
Geest/ Schriftlezing 1 Petrus 2: 1-10/ Zingen NLB 705: 1, 2 en 3/ Preek/ Orgelspel/ Zingen HH 399/ Voorbede, 
dankgebed, stil gebed/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst / 
Heilig Avondmaal                                                                                                                                               
Lezen formulier/ Gebed (afgesloten met Onze Vader)/ Zingen NLB 377: 1, 2, 3, 4 en 5/ Viering Avondmaal/    
Zingen HH 171/ Dankgebed / Inzameling van de gaven/ Zingen NLB 802: 1, 4 en 5( melodie Hativka, Israëlisch
volkslied) / Zegen (gezongen amen) 

1 Petrus 1: 13-25

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle 
bedrog en huichelarij, alle afgunst en 
kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren 
zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, 
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U 
hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg 
u bij hem, bij de levende steen die door de mensen 
werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om 
zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende 
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke 
tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke
offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, 
welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion 
leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn 

kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen
uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor 
wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de
bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: 
‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok 
waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods 
woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk 
van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich 
verworven heeft om de grote daden te verkondigen van 
hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent
u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, 
nu wordt zijn ontferming u geschonken.

Hemelhoog  399                                                              Hemelhoog 171

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,                          
die vol ontferming ieder troost                                        
en alle schuld vergeeft,                                                  
die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:                                                                           
Hem zij de glorie, want Hij die overwon                         
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.                          
Halleluja, geprezen zij het Lam,                                     
dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,                         
en wie Hem wil aanvaarden wordt                                 
eens veilig thuisgebracht.                                               
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.         
refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in bet licht,                 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens                               
voor ons werd opgericht;                                                
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.            
refrein

                                                                  


