
                                                                                                                                                     

ZONDAGSBRIEF 2
7 januari  2018  21e jaargang, week  2                                                        e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl  
Voorganger  ds. T. J. Smink, Wierden
Ouderling van dienst dhr. D. Burgers 
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Carlijn Kuenen
Koster dhr. R. Schreurs
Bloemengroet fam.  R. Schreurs

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk)  de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De 
uitgangscollecte is voor PKN, zondag voor de Oecumene .

KINDERNEVENDIENST  

Verrassing!                                                          Matteüs 2: 1-12       

De wijzen brengen koninklijke geschenken naar het kindje Jezus, waarmee ze 
aangeven wat voor kind dit is. Het thema ‘verrassing’ van deze week verwijst niet 
alleen naar het moment dat je iemand een cadeau geeft, maar ook naar het 
verrassende aspect van Jezus’ geboorte                 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                               
Mw. J. de Vries-Maris (Kasteelweg 306) is opgenomen in het Amphiaziekenhuis te Breda (locatie Langendijk, afdeling 33, 
kamer 5).                                                                                                                                                                                    
Dhr. Peter Bijnagte (Gildelaan 68, 4761 BA Zevenbergen) is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.                                   

DEZE WEEK                                                                                                                                                                              
Maandag        13.30 uur  Vergadering HVD                                                                                                                       
Maandag        20.00 uur  Bijbelkring                                                                                                                                
Woensdag      14.00 uur  Ledenmiddag PCOB. Onderwerp: dia’s vakantieweek 2017 + andere dia’s.                            
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                        
Woensdag      19.00 uur  Catechese voor de oudste groep                                                                                             
Woensdag      20.00 uur  Betacursus                                                                                                                                   
Donderdag     14.30 uur  Protestantse viering in De Zeven Schakels                                                                                   
Vrijdag            20.00 uur  Nieuwjaarsreceptie SPJZ                                                                                                                   

CATECHESE                                                                                                                                                                 
Woensdagavond 10 januari is er catechese voor de oudste groep (vanaf klas 3 middelbaar onderwijs) 19.00 tot 20.00 uur 
in Het Anker.
                                                                                                                                                       
BIJBELKRING                                                                                                                                                                       
Als kring komen we weer op bij elkaar op maandag 8 januari. De avond begint om 20.00 uur in Het Anker. 
Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, 851945, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl                                                     

ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                                           
Op zondagavond 14 januari is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in ”Het Anker”. De avond in december 
kon door de sneeuw niet doorgaan. We hopen dat het weer nu geen roet in het eten gooit. Het onderwerp waar we het nu 
over willen hebben is: “Is er dan niets meer heilig?”.  Ik zal weer een korte inleiding houden, waarna we met elkaar in 
gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen we een lied. Na afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en kunnen 
we verder bijpraten. Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.  Hartelijke groet, Jan Oskam, 

BETACURSUS- Een leven dat zin heeft                                                                                                                                  
Deze cursus is voor extra verdieping en kan gevolgd worden als een vervolg op de Alphacursus of de Cursus oriëntatie 
christelijk geloof. De cursus is ook toegankelijk voor degenen, die deze cursussen niet hebben gevolgd. Tijdens de 
Betacursus bestuderen we de brief aan de Filippenzen en denken we na over Een leven dat zin heeft. Een belangrijke 
vraag daarbij is hoe juist het geloof in God en het volgen van Jezus je leven echt zinvol kunnen maken. De cursus duurt 8 
woensdagavonden namelijk 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart , 21 maart , 11 april en 18 april. 
Aanvang: 20.00 en duurt tot 21.30. Kosten € 3,50 voor het werkboek. 
Informatie en opgave:Ds. Roberto Buijs, 0168 851945,   dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl    

NIEUWJAARSRECEPTIE SPJZ                                                                                                                                             
Vrijdag 12/01 wordt de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden van de SPJZ. Deze is van 20:00 tot ca. 22:00 in het 
jeugdhonk in Het Anker, en iedereen is welkom! (dus jeugd van de clubs, vriendjes, ouders én belangstellenden)
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 ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen / Aansteken kaarsen / Zingen Introïtuspsalm Psalm 72: 1en 3/  Stil gebed / Votum en 
groet /Zingen NLB 654: 1 en 5/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Woorden voor het leven/  Zingen  
NLB 601 :1, 2 en 3/ Gebed/ Zingen NLB 512: 1, 2, 3 en 4/ Schriftlezing Matteüs 2: 1-23/ Zingen NLB 526: 1 en 4/ 
Verkondiging/ Orgelspel/ Zingen LvdK 231: 1 en 2/  Dankgebed en voorbeden/ De kinderen komen terug van de kin-
dernevendienst/ Inzameling van de gaven / Zingen LvdK 257/ Heenzending en zegen (gezongen amen) 

Matteüs 2: 1-23

1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, 
tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs 
uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar 
is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben 
namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om 
hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig 
toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij 
riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het 
volk samen om aan hen te vragen waar de messias 
geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden 
ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de 
profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent 
zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want 
uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal 
hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de 
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten 
wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en 
stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de 
woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het 
kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, 
zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’
9Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun 
opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze 
hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef 
staan boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze 
dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 
11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met 
Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer 
te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met 
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: 
goud en wierook en mirre. 12Nadat ze in een droom 
waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te 
gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun 
land.

13Kort nadat zij op die manier de wijk genomen 
hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een 
engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het 
kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer
roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het 
ombrengen.’ 14Jozef stond op en week nog diezelfde 
nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 
15Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in
vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is
gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’            
16Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs 
misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en 
afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had 
gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde 
omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te 
brengen. 17Zo ging in vervulling wat gezegd is door de 
profeet Jeremia: 18‘Er klonk een stem in Rama, luid 
wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen 
en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet 
meer.’

19Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een 
droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. 
20De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder
naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden 
brengen, zijn gestorven.’ 21Jozef stond op en vertrok 
met het kind en zijn moeder naar Israël. 22Maar toen 
hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was 
opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder 
te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit 
naar Galilea. 23Hij ging wonen in de stad Nazaret, en 
zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: 
‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

LvdK  231 : 1 en 2                                                            LvdK 257

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

                                                                  


