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12 november 2017  20e jaargang, week  46                            e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl    
Voorganger  ds. A. Groenendijk-Meindertsma
Ouderling van dienst mw. J. Schreurs-Ardon
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Ilse Kuenen
Koster dhr. M. de Vries
Bloemengroet fam. H. Malipaard

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ( eigen werk) de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer.  De uitgangscollecte is de najaarszendingscollecte. 

KINDERNEVENDIENST  

Een brief die hoop geeft                              1 Tessalonicenzen 4:13-18     

De mensen in Tessalonica hebben gehoord over Jezus. Ze geloven dat hij de
Zoon van God is. Maar wat betekent dat precies? De apostel Paulus schrijft 
hun een brief waarin hij dingen uitlegt. De brieflezing biedt meer 
aanknopingspunten dan Matteüs 24:15-28 over de verwoestende gruwel en 
mensen die moeten vluchten. Vandaar deze keuze                                

TIENERVIERING                                                                                                                                                      
De tieners hebben vandaag weer hun eigen tienerviering.

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                        
Overleden: Op dinsdag 7 november is in de leeftijd van 78 jaar overleden Boel van Wouwe.                             
Correspondentieadres: Oude Kerkstraat 50, 4761 CH Zevenbergen                                                                      
Zieken: Gert-Jan Jonker (Barbierstraat 18, 4871 KC Etten-Leur) verbleef deze week enkele dagen in het     
ziekenhuis                                                                                                                              

DEZE WEEK                                                                                                                                                            
Maandag     19.30 uur  Marriage Course                                                                                                                 
Maandag     20.00 uur  Bijbelkring                                                                                                                            
Woensdag   18.30 uur   Jij-Kids                                                                                                                                
Woensdag   19.00 uur   Catechese voor de jongste groep                                                                                      
Donderdag  14.30 uur   Protestantse viering in De Zeven Schakels, voorganger G. Verlijsdonk                           
Donderdag  20.00 uur   Gemeenteavond                                                                                                                 
Vrijdag         15.00 uur   Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G.C. Buijs                                                 
Vrijdag         20.00 uur   JoY                                                                                                                                                  

CATECHESE                                                                                                                                                            
Woensdagavond 15 november is er catechese voor de jongste groep (klas 1 en 2 middelbaar onderwijs) van 
19.00 tot 20.00 uur in Het Anker.

ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                           
Vanavond is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in ”Het Anker”.  Het onderwerp waar we het 
nu over willen hebben is: “Hoogmoed komt voor de val”.  Ik zal weer een korte inleiding houden, waarna we 
met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen we een lied.  Na afloop is er natuurlijk weer 
koffie of thee en kunnen we verder bijpraten. Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom. Hartelijke groet, 
Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl                                                                                

19 november 17.00 uur JEUGDDIENST IN HET ANKER                                                                                     
De dienst zal opgebouwd worden vanuit de muziekkeuze van de jongeren rondom het thema: Who am I…I am 
Yours. Eigentijdse muziek en bijhorende clips vormen een belangrijk onderdeel van de dienst. De dienst wordt 
georganiseerd door de jongeren. Maar iedereen is van harte welkom. Juist ook om de jongeren te bemoedigen.
Ze zijn met een kleine groep en dan is het belangrijk dat oudere gemeenteleden hun laten merken en voelen 
dat ze er in onze kerk bij horen.
Na afloop van de dienst is er een gezamenlijke broodmaaltijd.
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GEMEENTEAVOND                                                                                                                                                 
Op donderdag 16 november is er weer een gemeenteavond. Uiteraard zullen een aantal bekende 
agendapunten besproken worden zoals de begrotingen van de colleges.                                                              
Het tweede gedeelte van de avond zal door architect Robert Guinée een uitgebreide presentatie gegeven 
worden over de grootschalige restauratie van onze kerk.  De avond begint om 20.00 uur in Het Anker.      
Hartelijk welkom.   

BIJBELKRING                                                                                                                                                         
De Bijbelkring komt weer bij elkaar a.s. maandagavond 13 november .
De avond begint om 20.00 uur in Het Anker.Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, 851945, 
dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl 

VACATURES                                                                                                                                                            
Er zijn bij de diverse colleges meerdere vacatures. Als U zelf bereid bent zitting te nemen of iemand weet die 
daar geschikt voor is, verzoeke dan de naam te noteren en in de grijze bus bij de uitgang te plaatsen.  De 
namen moeten voor 21 november bij de Kerkenraad bekend zijn.

ORDE VAN DIENST   Thema: De estafette                                                                                                           
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Intochtslied Psalm 90: 1 en 8/ Stil gebed/ Bemoediging en 
groet/ Gebed bij psalm 90/ Zingen NLB 90a: 1, 4, 5 en 6/  De kinderen gaan naar de kindernevendienst/  
Gebed bij de opening van het Woord/  1e Bijbellezing Psalm 78: 1-8/ 2e Bijbellezing Johannes 8: 30-36/ Zingen
NLB 362/ Verkondiging/ Orgelspel/ Zingen NLB 315/ Dankgebed,  voorbeden, stil gebed, Onze Vader/ De 
kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/  Gebed over de gaven/     Slotlied 
NLB 802: 1, 4 en 5 / Zegen (gezongen amen)  

Psalm 78: 1-8

1Een kunstig lied van Asaf.                                 
Luister, mijn volk, naar wat ik leer,                            
hoor de woorden uit mijn mond.                               
2Ik open mijn mond voor een wijze les,                      
spreek uit wat sinds lang verborgen is.                        
3Wij hebben het gehoord, wij weten het,                  
onze ouders hebben het ons verteld.                          
4Wij willen het onze kinderen niet onthouden,            
wij zullen aan het komend geslacht vertellen           
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,   
van de wonderen die hij heeft gedaan.                     
5Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob                       
en kondigde in Israël een wet af.                                 

Onze voorouders gaf hij de opdracht                          
die aan hun kinderen te leren.                                         
6Zo zou het volgende geslacht ervan weten,                
en zij die nog geboren moesten worden,                        
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.                 
7Dan zouden zij op God vertrouwen,                              
Gods grote daden niet vergeten                                      
en zich richten naar zijn geboden.                                
8Dan zouden zij niet worden als hun voorouders,          
een onwillig en opstandig geslacht,                                
onstandvastig van hart en geest,                                    
een geslacht dat God ontrouw was.

Johannes 8: 30-36                                                                                                                                                     
30Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof
in hem. 31En tegen de Joden die in hem geloofden 
zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u 
werkelijk mijn leerlingen. 32U zult de waarheid 
kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33Ze 
zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we 
zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan

 zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ 34Jezus 
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die 
zondigt is een slaaf van de zonde. 35Nu blijft een slaaf 
niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor 
eeuwig. 36Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult 
u werkelijk vrij zijn.
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