
                                                                                                                                                     

ZONDAGSBRIEF  11
12 maart 2017  20e jaargang, week  11                                     e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl  
Voorganger  ds. G.C. Buijs
Ouderling van dienst mw. E. de Vries- van der Put 
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Jules Hoek
Koster dhr.  G. Ardon
Bloemengroet mw. S. Vos

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ( eigen werk) de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer.  De uitgangscollecte is  de Voorjaarszendingscollecte..

KINDERNEVENDIENST

Met wie leef je?                                                                 Matteüs 15:21-28       

Dit verhaal gaat niet alleen over Jezus. Het gaat ook over een vrouw. Zij laat 
zich niet uit het veld slaan door Jezus’ opmerking dat je het brood van de 
kinderen niet aan de honden geeft. Want de honden eten de kruimels die 
onder de tafel vallen. Zo heeft ook zij aan een klein kruimeltje genoeg.

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                    
Op 4 maart is in de leeftijd van 86 jaar overleden mevrouw Annie Bosch Nieuwenhuizen. Correspondentie-
adres: Fam. Van der Pol – Bosch, J.C. Hoevenaarstraat 15, 4926 HH Lage Zwaluwe                                           

                                                      

DEZE WEEK                                                                                                                                                            
Woensdag   18.30 uur Tienercatechese voor de jongste groep                                                                               
Woensdag   18.30 uur Jij-Kids                                                                                                                           
Woensdag                   Belijdeniscatechese                                                                                                              
Donderdag  14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels, voorganger mw. B. de Waal-van der Vlies   
Donderdag  20.00 uur Uur van gebed                                                                                                                    
Vrijdag         15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk                                        
Vrijdag         19.00 uur Youth Alpha                                                                                                                          

CATECHESE                                                                                                                                                  
Woensdagavond 15 maart februari is er catechese voor de jongste groep (vanaf klas 1 en 2 middelbaar onder-
wijs) van 18.30 tot 19.30 in Het Anker. 

BELIJDENISCATECHESE
Op woensdag 15 maart gaat de belijdeniscatechisatie weer van start. Hartelijk welkom.                                   
Info en opgave:     Ds. Roberto Buijs, 0168851945 of dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl 

UUR VAN GEBED                                                                                                                                                 
De eerst volgende keer is donderdag 16 maart om 20.00 uur in Het Anker. Iedereen van harte welkom.              

ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                       
Vanavond is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in ”Het Anker”. We leven weer in de lijdens-
tijd, daarom een onderwerp dat daar betrekking op kan hebben: “Is vasten een goed gebruik?”. Daar willen 
we samen over hebben.  Ik zal weer een korte inleiding houden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. 
Aan het begin en einde zingen we een lied. Na afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder 
bijpraten. Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.                                                                                   
Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl    

mailto:dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl


SPAARBLIKKEN ACTIE                                                                                                                                       
Na een periode van sparen is het mogelijk om de blikken in te leveren.                                                                  
Dit graag de komende zondagen in de maand maart.                                                                                         
Het is ook mogelijk om een lid van de Restauratie Commissie of een lid van het College van kerkrentmeesters 
te vragen om het bij u thuis op te halen. Wij hopen op een mooi resultaat.
De Restauratie Commissie.

TOGETHER WORSHIP
Volgende week zondagavond is er in de De Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64 in Fijnaart een bijzondere 
dienst met Remco Hakkert . Voor meer informatie zie ‘t Ankertje pagina 41                                                            

ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Intochtspsalm Psalm 43: 3 en 5/ Moment van stil gebed/
Bemoediging en groet/ Paasproject en zingen projectlied/  De kinderen gaan naar de kindernevendienst/
Zingen NLB 340B (Geloofsbelijdenis) Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige
Geest/   Schriftlezing Matteüs 15: 21-28/ Zingen NLB  538: 1, 2 en 4/ Preek/ Orgelspel/ Zingen NLB 547: 1, 4
en 5/ Voorbede, dankgebed, stil gebed, Onze Vader/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/
Inzameling van de gaven/  Zingen NLB 978: 1, 2 en 4 Zegen ( gezongen amen) 

Matteüs 15-21-28

21 En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het 
gebied van Tyrus en Sidon. 22Plotseling klonk de 
roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek 
afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon 
van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door 
een demon.’ 23 Maar hij keurde haar geen woord 
waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en 
vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders 
blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ 24 Hij 
antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren

schapen van het volk van Israël.’ 25 Maar zij kwam 
dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help 
mij!’ 26 Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de 
kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden 
te voeren.’ 27 Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden 
eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas 
vallen.’ 28 Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een 
groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En 
vanaf dat moment was haar dochter genezen.

                                                                                                                                         


