
                                                                                                                                                     

ZONDAGSBRIEF  10
5 maart 2017  20e jaargang, week  10                                     e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl    
Voorganger  ds. G.J. Röben uit Heerde
Ouderling van dienst dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Ruben Bakker
Koster dhr.  R. Schreurs
Bloemengroet fam. C. Bonis

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ( eigen werk) de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer.  De opbrengst van de uitgangscollecte is  voor de voedselbank.

KINDERNEVENDIENST

Waar leef je van?                                                                 Matteüs 4:1-11        

Veertig dagen en veertig nachten is Jezus in de woestijn. Jezus wordt op de 
proef gesteld. Gebruikt hij zijn gaven om brood voor zichzelf te maken? Nee. 
Jezus gelooft niet in machtsvertoon. Hij gelooft in het leven, zoals God dat 
over hem uitroept.

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                           
Voor alle zieken, voor degenen die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, iedereen die wacht op uitsla-
gen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en gezin bidden wij om  de rust, de 
kracht en de troost van Gods nabijheid.                                                                                            
                                                      
DEZE WEEK                                                                                                                                                      
Maandag     13.30 uur Vergadering HVD                                                                                                           
Maandag     20.00 uur Bijbelstudie                                                                                                                    
Dinsdag       10.00 uur Vergadering moderamen                                                                                           
Woensdag   14.00 uur Ledenmiddag PCOB Onderwerp: Heemkundekring Willem van Strijen.                             
Woensdag   18.30 uur Jij-Kids                                                                                                                                  
Donderdag  14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels                                                                          
Vrijdag         19.00 uur RefleXion ( Youth Alpha)                                                                                                      

CATECHESE                                                                                                                                                     
Deze week is er geen catechisatie in verband met een preekbeurt elders vanwege biddag voor gewas en ar-
beid.

BIJBELSTUDIE                                                                                                                                                     
We komen weer bij elkaar op maandag 6 maart om 20.00 uur in Het Anker.

ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                       
Op zondagavond 12 maart is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in ”Het Anker”. We leven 
weer in de lijdenstijd, daarom een onderwerp dat daar betrekking op kan hebben: “Is vasten een goed ge-
bruik?”. Daar willen we samen over hebben.  Ik zal weer een korte inleiding houden, waarna we met elkaar in 
gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen we een lied. Na afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en
kunnen we verder bijpraten. Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.                                                    
Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl                                              



NIEUWE WEBSITE                                                                                                                                           
Vanaf afgelopen vrijdag  3 maart  18:00  is onze NIEUWE WEBSITE in de lucht . Deze kan je bereiken via de 
vertrouwde link: www.hervormdzevenbergen.nl                                                                                                     
Er is hard aan gewerkt want de site is helemaal opnieuw opgebouwd en we hopen dat iedereen het een leuke 
en handige website vindt.                                                                                                                                         
Naast informatie die al ook al op de oude site te vinden was zal je hier ook regelmatig nieuws vinden over onze 
gemeente, foto’s, de diverse clubs etc.                                                                                                                
Natuurlijk kunnen we daarbij niet zonder de inbreng van iedereen! Heb je leuke foto’s gemaakt bij b.v. een uitje, 
stuur ze dan naar webmaster@hervormdzevenbergen.nl  liefst met een leuke inleidende tekst erbij. Dat kan 
dan op de site geplaatst worden.                                                                                                                             
Wij wensen iedereen veel plezier met de nieuwe website!                                                                                      
Jan van der Meij, Ellie van Wing en Robert van der Linden

ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Psalm 138:1/ Stil gebed/ Votum en groet/ 
Zingen NLB 377: 1, 2, 6 en 7/  Uitleg Paasproject en zingen projectlied De kinderen gaan naar de
kindernevendienst/ Wet/ Zingen NLB 558: 1 en 7/ Gebed/   Schriftlezingen Johannes 6: 25-27, 60-66 en
Johannes 7:1-9/ Zingen NLB 575: 1 en 6/ Preek/ Orgelspel/ Zingen Psalm 118: 1, 2 en 10/ Dankgebed en 
voorbeden/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/  Zingen NLB 748:5/
Zegen ( gezongen amen) 

Johannes 6:25-27

25 Ze vonden hem aan de overkant van het meer en 
vroegen: ‘Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?’ 26 
Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet 
omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood 
gegeten hebt en verzadigd bent. 27 U moet geen 

moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor 
voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de 
Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, 
heeft hem die volmacht gegeven.’

Johannes 6: 60-66                                                                                                                                          

60 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: 
‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ 
61 Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en 
zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62 Maar als 
jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar 
waar hij eerst was? 63 De Geest maakt levend, het 
lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en 

leven. 64 Maar sommigen van jullie geloven niet.’ 
Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet 
geloofden en wie hem zou uitleveren. 65 ‘Daarom heb 
ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan 
komen als het hem door de Vader gegeven is.’ 66 Toen
trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder
met hem mee.

Johannes 7: 1-9

1 Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij 
niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. 
2 Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, 3 en 
daarom spoorden Jezus’ broers hem aan: ‘Blijf toch 
niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen 
het werk dat je doet. 4 Niemand doet toch iets in het 
geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort 
dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ 5 Ook 

zijn broers geloofden namelijk niet in hem. 6 Maar 
Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is 
elke tijd goed. 7 De wereld kan jullie niet haten, maar 
mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet 
slecht is. 8 Gaan jullie maar naar het feest; ik ga niet, 
omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.’ 9 Dat zei hij, en 
hij bleef in Galilea.
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